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Actie Kerkbalans
2026 komt eraan!
Binnenkort gaat de Actie Kerkbalans
weer van start. Tijdens kerkbalans
krijgen alle leden van onze kerken in
Limmen en in Heiloo via een vrijwil-
liger een persoonlijke brief, met het
verzoek om de jaarlijkse vrijwillige
bijdrage in te vullen. We hopen dat
we ook in 2026 weer op u mogen
rekenen.
 
De begrotingen voor 2026 staan
zowel op de website van Limmen
(onder ‘ANBI’) als van Heiloo (onder
‘Financiën’). Ondanks doorgevoerde
besparingen zijn onze kosten helaas
groter dan onze inkomsten. Toch
moet ons kerkenwerk ook in het
nieuwe jaar doorgaan! Wij hopen dat
u ook nu weer in staat bent om hier
rekening mee te houden.De vrijwilli-
gers van Kerkbalans zetten zich hier-
voor in!
De kerk is immers niet alleen voor
ons, maar ook voor de generaties na
ons van grote waarde. Het is 'een
rustpunt in een hectische wereld'.
Door vandaag te geven, maken we de
kerk van morgen ook mogelijk!
 
Kerk-zijn kunnen we alleen samen.
Doe daarom weer mee aan de Actie
Kerkbalans en vul het toezeggings-
formulier in januari ruimhartig in. Een
vrijwilliger komt het formulier weer
ophalen, maar nog beter is het wan-
neer u de retourenveloppe zelf bij
hem of haar in de brievenbus stopt.
Bij voorbaat dank!
 
Door vandaag te geven, kan de kerk
blijven doen waar ze al eeuwenlang
voor staat. “Op naar de kerk van mor-
gen!”.
 
De kerkrentmeesters 
van Limmen en van Heiloo

Inloopochtend
wordt ‘Wintercafé’!
HEILOO - In het vorige kerkblad ver-
telde ik u al dat we samen met de
vrijwilligers van de inloopochtend
bezig zijn na te denken over de toe-
komst van de koffie-ochtend.
We hebben eerst besloten het ‘in-
loopochtend ‘ te noemen. Voorals-
nog levert dat niet meer bezoekers
op. We hebben nu bedacht om na de
Kerst het volgende te doen:
We verplaatsen de inloopochtend
van begin januari 2026 voor 3 maan-
den naar de vrijdagmiddag om 14.00
uur. We noemen het dan ‘Winter-
café’. En daarmee sluiten we aan bij
het geslaagde zomercafé van de af-
gelopen zomermaanden. Na 3 maan-
den evalueren we of deze stap goed
uitpakt of niet.
Het eerste wintercafé is dus op 
vrijdag 2 januari van 14.00 tot 15.00
uur met eventueel wat uitloop. We
zorgen dat in deze wintermaanden
de glühwein klaar staat en voelt u zich
vrij zelf iets mee te nemen. En zo gaan
we in een informele sfeer het week-
end in.
Mocht u zin hebben om dit te helpen
organiseren dan bent u natuurlijk van
harte welkom. U kunt zich opgeven
bij Marijke de Groot of ondergeteken-
de. De inloopochtenden tot de Kerst
blijven gewoon doorgaan.
Ontvang een hartelijke groet,
Pastor André Martens

Ontmoetingsmid-
dag wijk C
Opzaterdag 24 januari organiseert
wijk C een ontmoetingsmiddag  in de
Ter Coulsterkerk van 15:30 tot 17:30
uur. U bent van harte uitgenodigd.
Met vriendelijke groet, de contactpersonen
van wijk C:
Anneke, Suze, Helma, Klaske en Wilma.

“Kerst? Niks geen AI: een
mens van vlees en bloed"

1e Kerstdag met Didy Coljee
 
LIMMEN - “Heeft u al een thema voor
Kerst?“  luidde de vraag.
Gek hè, mensen víeren, ja willen Kerst
vieren… Kom niet aan Kerst! Gelovig
of niet, mensen willen Kerst vieren.
Maar waarom vieren we eigenlijk
Kerst? Wat is het thema van dit feest?
Ik ‘kom wél aan Kerst' en wel om het
volgende: ik wil een aanleiding, een
reden hebben om iets te vieren, ja
toch? Bijvoorbeeld een examen, een
lustrum, een verjaardag.
Misschien dat laatste, een geboorte, ...
menswording. Maar ja, menswording,
in deze tijd? Kom daar eens om!
Weet u voorbeelden van 'mens-zijn',
van navolging?  
 
En toch, voor mij is dát de aanleiding
om kerst te vieren: de menswording.
Iemand die het aandurfde om, na
alles wat Hij van de mens gezien had,
zich toch te be-geven onder die
mensen. Met vlees en bloed, met alle
risico!  Wel, dat is het:
Menswording, nu ik nog! Niks geen
AI, 'live' willen we daarvan zingen.

En... Didy Coljee, sopraan, doet ook
mee. Herinnert u zich nog haar en-
thousiasme vorig jaar? Heel fijn!
Kerst Limmen? Doen!
Met kerstgroet, Robert Blaauw
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Dit is een uitgave van de Protestantse
Gemeenten van Heiloo en Limmen
25ste jaargang nr. 9, 10 december 2025
 
Redactie:  Ad Edelman, Ditje van Genderen,
Pieter Jan van Roon
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten.
 
Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad: 
Limmen: NL24RABO 0336 4007 64
Heiloo:    NL63INGB 0000 1833 80   
t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2025
 
Bezorging: 
Limmen:  D. v. Genderen 06-26474985
Heiloo:    C. Blijleven 072 - 5334893
               c.blijleven@live.nl
B.g.g.:    K. Mosselaar 072 - 5330417
 
Volgend nummer: 21 januari 2026
Kopij aanleveren bij: 
kerkblad@pknheiloo.nl
uiterlijk dinsdag 6 januari 2026
logo's/foto's apart aanleveren 
 
www.pknheiloo.nl
www.pknlimmen.nl

Kerst en Nieuwjaar
Dit nummer van het Kerkblad staat in het teken van Kerst en
Nieuwjaar. De fraaie foto van Ritske Velstra op het voorblad 
toont ons een slingerend bospad, als een route naar het nieuwe
jaar.
U vindt in dit nummer weer veel klein en groot nieuws. In het
hoofdartikel op p. 5 worden we uitgenodigd om een kerk te
worden die 'een cadeau' is voor haar omgeving, vol met
'kerstmensen'
De redactie wenst dat er komend jaar veel 'kerstmensen' op uw
pad komen.

Rooster 2026 Kerkblad
Verspreidingsdata:                   Kopij uiterlijk:
Woensdag 21 januari                Dinsdag  6 januari
Woensdag   4 maart                                17 februari
Woensdag  15 april                                 31 maart
Woensdag  27 mei                                  12 mei
Woensdag    1 juli                                    16 juni
Woensdag 26 augustus                          11 augustus 
Woensdag 30 september                       15 september   
Woensdag   4 november                        20 oktober
Woensdag   9 december                         24 november  
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Gegevens Heiloo
www.pknheiloo.nl
Ter Coulsterkerk:
Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552
Witte Kerk:
Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo
Pastor:
A. Martens, 06 224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)
Predikant: 
Ds. H. Frömming, 06 455 961 56
h.fromming@pknheiloo.nl
Kerkenraad:
Contact: Els Romeyn, 06 13 50 60 33
hansenelsromeyn@outlook.com
Scriba: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01
Diaconie:

Gegevens Limmen
www.pknlimmen.nl
Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl
Predikant: 
Ds. H. Frömming, 06 455 961 56
predikant@pknlimmen.nl
Kerkenraad:
pglimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64
Diaconie:
mw. M. Denekamp 072-5052871
Bank: NL66RABO 0373 7382 18
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826
ledenadministratie@pknlimmen.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

 
Secr.: diaconiepknhei-
loo@outlook.com
Bank: (zie barcode of)
Diaconie PKN Heiloo
NL85RABO0336470088
Ledenadministratie: 
mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl

Kerkdiensten
14 december, 10.00 uur 3e Advent
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: KiA India
Protestantse kerk Limmen:
ds. Y. Bos, Zuidoostbeemster
collecte: KiA India
 
21 december, 10.00 uur 4e Advent
Ter Coulsterkerk: ds. H. v.h. Maalpad,
Broek Op Langedijk
kinder- en tienerkerk, crèche
collecte: KiA Jongere generaties
Protestantse kerk Limmen:
ds. J. Zwart, Akersloot
collecte-1: Rolstoelbus Heiloo
collecte-2: KiA Jongere generaties

Vertrouwenspersoon
voor Heiloo en Limmen:
Annemiek Rijneveld:
vertrouwenspersoon@pknheiloo.nl

 
24 december, 22.00 uur Kerstnacht
Witte Kerk: ds. H. Frömming
m.m.v. One More Voice
collecte: KiA Kinderen in de Knel
Protestantse kerk Limmen: 
ds. F.J. van Harten, Scheveningen
collecte: Voedselbank Ijmond-Noord
 
25 december, 10 uur 1e Kerstdag
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
m.m.v. de Cantorij
kinder- en tienerkerk, crèche
collecte: KiA Kinderen in de Knel
Prot. kerk Limmen: ds. Blaauw, Heiloo
collecte: KiA Kinderen in de Knel
 
28 december, 10.00 uur 
Ter Coulsterkerk: 
ds. D.W. v. Ruiten, Leeuwarden
collecte: Diaconie-Heiloo
Prot. kerk Limmen: ds. H. Frömming
collecte: Groot onderh. Ons Huis

Oecumenische Oudejaars-
viering in Limmen!
 
Afwijkend van afgelopen jaren zal de
Oudejaarsviering dit jaar plaatsvin-
den om 16.00 uur in de Protestantse
Kerk aan de Zuidkerkenlaan.
De dienst wordt voorbereid door
pastor Eugène Brussee en leden van
de werkgroep oecumene. Het litur-
gisch koor o.l.v. Peter Rijs zal de vie-
ring muzikaal ondersteunen. Een
waardevol bezinningsmoment aan
de vooravond van een nieuw jaar. U
bent van harte uitgenodigd!

 
31 december, Oudejaarsviering
16.00 uur: Protestantse kerk Limmen
i.s.m. Oecumenische werkgroep
 
4 januari 2026, 10.00 uur 
Ter Coulsterkerk: ds. R. Blaauw
Kinder- en tienerdienst, crèche
collecte: ISBA (zie p.8)
Prot. kerk Limmen: (+ nieuwjaarsreceptie)
ds. H. Hummelen, Egmond-Binnen
collecte: ISBA (zie p.8)
 
11 januari 2026, 10.00 uur 
Ter Coulsterkerk: ds. P. v.d. Woel
collecte: KiA Noodhulp Oekraïene
Prot. kerk Limmen: ds. R. Blaauw
collecte: KiA Noodhulp Oekraïene
 
18 januari 2026, 10.00 uur 
Week van het gebed voor eenheid
Ter Coulsterkerk: Oecumenische dienst
ds. H. Frömming 
en pastor Eugène Brussé
Kinder- en tienerdienst, crèche
collecte: Roemenië Project
Protestantse kerk Limmen: 
ds. P. Verhoeff, Alkmaar
collecte: Zonnebloem - Limmen
 
25 januari 2026, 10.00 uur 
Ter Coulsterkerk: ds. H. Frömming
(Her)bevestiging ambtsdragers
collecte: De Regenboog
Protestantse kerk Limmen: 
ds. Y. Bos, Zuidoostbeemster
collecte: De Regenboog
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Kerstwensen? Kerstmensen!
De leerlingen van 6V moesten voor hun mondeling
schoolexamen een foto kiezen en daarover vertellen. Eén
van de leerlingen had zowel voor de oefening alsook voor
het echte examen telkens een foto gekozen van een
kerstdiner. De eerste foto (alleen jongens) was genomen
op eerste kerstdag, de tweede (ook met hun vriendinnen
erbij) op tweede kerstdag. “Goh, wat bijzonder, dat jullie dit
doen!” zei ik tegen de leerling met in mijn achterhoofd de
steeds vaker te horen bewering dat ‘Jongeren weer op
zoek zijn naar geloof en spiritualiteit’. “Waarom doen jullie
dat nou juist met kerst?” Heel eventjes had ik een vonkje
hoop om een inhoudelijk gesprek over het kerstfeest te
kunnen voeren. “Ach” zei de jongen “we zochten gewoon
een excuus om een avond lang te kunnen drinken.”
Zucht...
 
Ja, het is waar: kerst is dusdanig gecommercialiseerd dat
het gros van de huidige jeugd (en waarschijnlijk ook hun
ouders) geen idee meer hebben waar kerst eigenlijk over
gaat. De eigen wensen met kerst staan centraal, in recla-
mefolders en bij de STER-blokjes op de TV. Een aantal
jongvolwassenen hebben inmiddels zelfs al moeite om
de figuren die traditioneel bij een kerststal horen van de
juiste namen te voorzien. Dat is niet nieuw. Sinds mijn
tienerjaren hoor ik steevast op kerstavond vanaf de
preekstoel het geklaag erover dat het kerstfeest van zijn
kern is beroofd, wordt ontdaan van alles wat niet 'ver-
koopbaar' blijkt en wordt opgepoetst en opgesmukt
totdat het zo hol en flinterdun is als een doorzichtige
plastic kerstbal met glitters.De wensen met kerst bepalen
het imago van het feest , vooral als ze heel duur zijn....
 
Hebben we als kerk het kerstfeest van ons af laten pakken?
Is het van ons gestolen? Of zijn we er simpelweg niet in
geslaagd er woorden aan te geven die het hart van
mensen raken? Lukt het enkel de musici om hun luiste-
raars in het samenspel van tekst, melodie en de stiltes
daartussen iets te doen vermoeden van het mysterie van
kerst? Wanneer hebben wij voor het laatst zo lang stil
gestaan bij het geheim van het kerstverhaal dat het weer
warm werd om ons hart en we misschien zelfs tranen in
de ogen kregen? Kan het verhaal van het goddelijke
kindje en zijn ouders, die nergens welkom waren, ons zelf
nog raken?

 
Met kerst geeft God zichzelf cadeau aan mensen die niet
naar hem vragen, die hun eigen gang gaan en volledig
ongeïnteresseerd zijn. God geeft zichzelf weg, onopge-
merkt door verreweg de meeste mensen, in het donker
van de nacht. God wordt mens onder mensen, een
kwetsbaar klein mensje in volstrekte machteloosheid en
vraagt op die manier om liefde als antwoord. De vraag,
die Hij al eeuwen stelt – in beloftes aan de aardsvaderen,
op de stenen tafels, bij monde van profeten – stelt Hij nu
in vorm van een cadeau aan de mensen: “Hier ben ik. Kijk
goed naar me. Kun je nu misschien wél van me houden?”
 
Het kerstverhaal vraagt ons om het cadeau te ontvangen
en met liefde te beantwoorden. Het vraagt ons om
Kerstmensen te worden. Mensen, die zo ontroerd zijn door
het cadeau van God, dat ze zichzelf weggeven en zelf tot
cadeau worden – voor anderen. In Kampen zijn er al het
hele jaar door kerstmensen in de weer en daar is inmid-
dels een kerstengel gesignaleerd!
 
Het kerstverhaal nodigt ons uit om een kerk te worden,
die een cadeau is voor haar omgeving, vol van
kerstmensen – levende cadeautjes die zichzelf weggeven
aan een wereld die niet geïnteresseerd is en gewoon haar
eigen gang gaat.
Het kan niet zo moeilijk zijn. Het verschil is slechts één letter!
Gezegende kerstdagen!
 
ds. Helga Frömming
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Op 19 oktober is Gré Postma–Tilstra 
overleden, op de leeftijd van 84 jaar.
Het grootste deel van haar leven
woonde Gré in Alkmaar, waar zij
samen met haar man jarenlang een
winkel in ijzerwaren en gereedschap-
pen dreef. Het was een leven vol
verantwoordelijkheid: een druk gezin
met vier kinderen, een winkel die al-
tijd aandacht vroeg.
Gré was een vrouw met een warme,
open en betrokken geest. In de kerk
van Alkmaar heeft zij vele jaren mee-
geleefd en meegewerkt, onder ande-
re in het pastorale werk en in het
omzien naar gemeenteleden die een
bezoek goed konden gebruiken. Zij
had een groot vermogen om werke-
lijk te luisteren. Voor velen was zij een
stille steun: iemand die aanwezig
was, zonder zich op de voorgrond te
plaatsen.
In haar geloof vond zij richting en
troost. De woorden “De Heer is mijn
Herder” waren voor haar niet slechts
een tekst, maar een levenshouding:
vertrouwen dat God haar leidde, ook
wanneer het leven moeilijk werd. Gré
verstond de kunst om het leven te
nemen zoals het kwam - met dank-
baarheid voor wat goed was en met
moed waar het tegenzat. Wrok kende
zij nauwelijks; aanvaarding, mildheid
en vergevingsgezindheid des te
meer.
Ook in haar laatste jaren, toen de
ziekte van Alzheimer haar wereld
kleiner maakte, bleef zij dezelfde
zachte, liefdevolle vrouw, die leefde
in het vertrouwen van Gods nabij-
heid.
Op zaterdag 25 oktober is in de Witte
Kerk in Heiloo onder leiding van ds.
Jan van Aller uit de Bilt afscheid van
haar genomen.
Pieter Postma, zoon van Gré

verbonden aan de gemeente van Den
Helder, in het bijzonder aan de wijk-
gemeente in de binnenstad. Ds. Oos-
terhoff ging daar werken toen ze al
wat ouder was, in haar 55e levensjaar.
Vele jaren werkte ze bij een houta-
gentschap in Amsterdam. Op latere
leeftijd ging ze theologie studeren,
wat voor haar een grote vreugde was.
Eerst was ze aan de gemeente ver-
bonden als pastoraal assistent, later
werd ze predikant.
Ds. Oosterhoff was een gelovige
vrouw. Ze was gevormd in het Gere-
formeerde jeugdwerk waar ze met
warmte aan terugdacht. Zo was haar
weg naar het ambt, naar het predi-
kantschap voor haar ook een vervul-
ling van haar levensweg. Ze hield van
de gemeente en die liefde was we-
derzijds. Haar collegialiteit werd een
vriendschap, waar ik erg dankbaar
voor ben.
Psalm 8 was daarbij een van haar
inspiratiebronnen. Een psalm over de
grootheid van God, God die hemel en
aarde hun plek geeft, God die de
maan en sterren hun plaats geeft. Die
God, met al zijn macht en grootheid,
dat die oog heeft voor een mens, voor
kleine kinderen, dat is toch een
wonder?
Bij haar afscheid in 1998 schreef ze
hierover een lied dat ze als geschenk
aan de gemeente Den Helder achter-
liet. Hieronder vindt u een aantal re-
gels uit dat lied.
Zo ervoer zij haar eigen bestaan als
een wonder, dat ze er mocht zijn, en
zo was ze iedere keer weer verwon-
derd, wanneer in haar familie zo’n
kleintje het levenslicht zag en liet ze
vol trots het kaartje zien. In de gedich-
ten die ze schreef legde ze haar ver-
wondering over dit nieuwe leven
vast.
Maandag 10 november hebben we
afscheid van haar genomen en haar
begraven op de begraafplaats van de
Slotkapel in Egmond aan den Hoef. In
dankbaarheid gedenken we haar
bestaan onder ons.
Ds. Ubbo Faber
 
Uit: ‘De Schepper’

Wij gedenken ds. Annie Oosterhoff
Op 2 november 2025 is ds. Annie
Oosterhoff overleden. Zij is 92 jaar
geworden. Sinds een jaar of vier
woonde ze in Heiloo, in de Loet. Ze
verhuisde vanuit Den Helder daar-
naartoe om dichter bij haar nichten
te wonen die jarenlang en met liefde
en zorg naar haar hebben omgezien.
Van 1988 tot 1998 was ds. Oosterhoff

Wij herdenken Niek Beemster
Op 28 oktober 2025 overleed op de
leeftijd van 87 jaar Niek Beemster.
Niek verlangde ernaar om te sterven.
Hij was daar duidelijk in en open over
naar zijn vrouw Wijnie, met wie hij 60
jaar getrouwd was, en zijn kinderen.
Voor hen was het een dubbel gevoel:
aan de ene kant begrip en aan de
andere kant het gemis. Tijdens het
afscheid van Niek gaven Wijnie en de
kinderen daar hun eigen warme en
liefdevolle woorden aan.
Twee weken eerder mocht ik met
Niek en Wijnie praten over dit af-
scheid. We lazen samen hun trouw-
tekst:Psalm 23. Toen ik aan Niek
vroeg welke woorden uit deze psalm
voor hem betekenis hadden, twijfel-
de hij geen moment: ‘Ik verblijf in het
huis van de Heer tot in lengte van dagen’.
Hij keek er naar uit om naar het Va-
derhuis te gaan. Niek ontdekte op zijn
19e het geloof en de betekenis die het
had voor hem. En dat geloof, zonder
twijfel, bleef bij hem tot het einde. In
dat geloof hebben we Hem terugge-
legd in Gods handen.
Psalm 23 gaat over de herder die voor
zijn schapen zorgt. Zo wilde Niek ook
een herder zijn voor zijn gezin. Hij
omschreef zichzelf als: streng maar
rechtvaardig! Uit liefde. En die liefde
dragen Wijnie en haar gezin met zich
mee. Als een kracht als het gemis
groot is. Want liefde is sterker dan de
dood.
Pastor André Martens

Wij gedenken ...

‘De zon gaat onder
In kleur en vormen oogverblindend.
Onnoembaar het mysterie
dat oplicht,
uit de horizon naar boven reikt
In ongekende pracht’.
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Hartelijk dank voor het mooie boeket
dat ik heb mogen ontvangen na de
gedachtenisdienst. Mijn kinderen
brachten het mee, mét het herinne-
ringssteentje en de kaars. Liefdevol
en kleurrijk hebben we zo mijn man
‘met elkaar’ herdacht. Hartelijke groet
Lijnie de Haas-Jonker

Dank voor de prachtige bloemen van
de Ter Coulstergemeente. Ze hebben
een tijd lang de grote tafel op 'het
plein' van De Kreek in Huize Oudt-
burgh te Bergen gesierd. Wat een
feest dat ik de bloemen en de namen
op de mooie kaart weer kon zien na
de staaroperatie.
Inmiddels is Mirjam, onze dochter
verhuisd naar Heiloo. Ik was als één
van haar eerste gasten welkom; heel
fijn. Voor afspraken is zij “de spil”; zij
kent mijn agenda.  Nogmaals dank! 
Jenny Bikker

Beste mensen, begin januari zal de
verhuiswagen voorrijden, die zal ons
verhuizen naar Pijnacker, Zuid Hol-
land. Het is een eindje weg maar we
hebben ervoor gekozen om wat
dichter bij onze kinderen te gaan
wonen. Dat doe je echt niet zomaar
en het was een moeilijk besluit. Te-
meer omdat wij hier 35 jaar  heerlijk
hebben gewoond aan de Hoogeweg.

voor de fietsen
De oproep in de vorige editie om
fietsen te doneren heeft vijf prachtige
fietsen opgeleverd! Deze zijn aange-
boden aan het COA Heiloo in het
Fletcher Hotel.
Hartelijk dank voor uw gulle giften.
Vriendelijke groet, Theo Bruin
(vrijwilliger COA Heerhugowaard)

afscheid

dank

Misschien heeft u er al eens bij stil
gestaan of misschien is het nieuws,
maar volgend jaar 2026 bestaat de ter
Coulsterkerk als PKN kerk 25 jaar. De
kerk is indertijd gekocht van de R.K
gemeenschap en 5 jaar later is ons
bijzondere orgel in de kerk gekomen.
Het orgel viert dus volgend jaar het
20jarig jubileum.
Wij zijn al enige tijd bezig met de
voorbereidingen van verschillende
activiteiten door het jaar heen om er
zo een feestjaar van te maken!
De activiteiten die al in de agenda
genoteerd kunnen worden zijn:
21 januari, workshop prikvilten-zie beneden
28 februari, workshop mondharmonica
17 maart, workshop glas in lood
31 maart, workshop glas in lood vervolg
10 april, workshop keramiek
16 mei, workshop keramiek vervolg
10 mei, evensong met de Martinus Cantorij
uit Zwaag
13 juni, braderie: op het plein voor de kerk
hopen we een leuke braderie op te zetten
met o.a. boeken, speelgoed, woonacces­
soires en baksels. De opbrengst gaat naar
de kerk, zodat we in staat zijn veel meer
leuke dingen te doen.
27 september, jubileumdienst
14 oktober, workshop dennenappels versieren
28 november, de Zandtovenaar komt!
Verder is er een groepje bezig met de
voorbereiding van een tentoonstel-
ling over de historie van onze kerk,
zijn er plannen voor een orgelcon-
cert, een groot koor en nog een leuke
kinderactiviteit.
We horen graag leuke ideeën en tips.
Denkt u met ons mee?
Els Romeijn, Roelie van Diest

jubileum

Prikvilten is een techniek met vilt
door middel van een prikpen, waarbij
je als resultaat een driedimensionaal
werkstukje krijgt. Wij gaan leren om
een vogeltje te maken b.v. een rood-
borstje. Een intensieve maar heel
leuke creativiteit. Doet u mee?
Wanneer: 21 januari 2026 in zaal 1

Het imkeren was de grote liefhebbe-
rij van Harry gedurende 45 jaar, het
gezoem van de bijen en het gezellige
getok van de kippen in de tuin gaven
ons veel plezier.
We hebben ons altijd thuis gevoeld in
deze gemeente. Ons gesteund ge-
voeld en medeleven gekregen bij ziek
en zeer. Maar bij het ouder worden
komen de fysieke problemen om de
hoek kijken en dat maakt dat wij dit
voorjaar de beslissing hebben geno-
men. Allebei in Schiedam geboren...
komen wij dus toch weer in Zuid
Holland terecht. In Pijnacker is een
PKN-kerk en ook een Cantorij, wij zijn
positief ingesteld en hebben vertrou-
wen in onze toekomst. 
Wij zijn dankbaar dat wij hier temid-
den van u als kerkelijke gemeente
mochten wonen en daarom willen
wij u bedanken voor alles wat wij hier
met u mochten delen.
Lieve en hartelijke  groet,
Harry en Ineke Peitsman - van Deijk

van de Ter Coulsterkerk, van 13.00 tot
ongeveer 17.00 uur
Kosten: 30 euro (koffie/thee, wat lek-
kers en een vogeltje)
Deelnemers: maximaal 20 personen
U kunt u aanmelden bij Els Romeijn
of Roelie van Diest.

oproep
Wij zoeken verhalen en voorwerpen voor
de tentoonstelling '25 jaar Ter Coulsterkerk'
De Gereformeerde en Nederlands
Hervormde Gemeenten in Heiloo
gingen 25 jaar geleden Samen op
weg als Protestantse Gemeente Hei-
loo in de voormalige Moeder Gods-
kerk. Aan dit jubileum wordt volgend
jaar op verschillende manieren aan-
dacht besteed. Onder andere komt er
een kleine tentoonstelling.
Voor deze tentoonstelling zoeken we
aansprekende verhalen, foto's en
voorwerpen die in de tentoonstelling
passen. Dat kan gaan over het ge-
bouw zelf, over het gebruik, anekdo-
tes, over symboliek, noem maar op. 
Wij zoeken daarnaast ook verhalen
en foto's uit de tijd dat de Ter Coul-
sterkerk gebouwd en gebruikt werd
als 'de nieuwe R.K. parochiekerk in de
Rimboe'. Volgend jaar is het 60 jaar
geleden dat met de bouw begonnen
werd.
Heeft u verhalen of voorwerpen in
bruikleen voor de tentoonstelling?
We horen het graag. U kunt een mail
sturen naar tck25jaar@gmail.com
Frits Redeker, Lou Sinke,
Klaas Hoekstein, Steven Kalverdijk
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Collectes bij de kerkdiensten

Actieweek
Voedselbank
Van 25 januari tot 1 februari 2026 
organiseert de Protestantse Kerk /
Kerk in Actie, samen met gemeenten,
een actieweek om zoveel mogelijk
voedsel voor de Voedselbank in te
zamelen. Wekelijks ontvangen zo’n
32.500 huishoudens voedselhulp.
Stel dat iedere gemeente van de
Protestantse Kerk die week minstens
25 dozen zou vullen dan zijn al deze
huishoudens één week lang van
voedsel voorzien.
Veel kerkelijke gemeenten zamelen
het hele jaar spullen voor de voedsel-
bank in. Toch wil de Protestantse Kerk
in januari een extra actieweek hou-
den, omdat in de maand januari nor-
maal gesproken minder binnenkomt
dan in andere maanden. Terwijl janu-
ari juist vaak een dure maand voor
veel mensen is.
In Limmen doen we mee met deze
actie! Op zondag 25 januari en 1
februari staan de dozen klaar om
gevuld te worden. Producten waar de
klanten van de Voedselbank behoef-
te aan hebben, zijn:
· Zonnebloemolie of olijfolie
· Groenteconserven
· Soep in blik of zak
· Zilvervliesrijst en Volkorenpasta
· Houdbare halfvolle melk
· Vis in blik
· Koffie of thee
· Couscous
· Havermout
We hopen dat u mee wilt doen!
Diaconie Limmen: Sybren Boukes, 
Margreet Denekamp, Elleke Metz

14 december: KiA India - kinderen
In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur
wonen zo’n 150.000 migranten,
sommigen met hun hele gezin.
Omdat ouders de hele dag werken,
worden veel kinderen aan hun lot
overgelaten. En doordat zij de lokale
taal nietspreken, gaan ze niet naar
school. SAVE, partnerorganisatie van -
Kerk in Actie, biedt tweehonderd mi-
grantenkinderen onderwijsin zowel
hun moedertaal als de lokale taal. Na
een jaar kunnen ze doorstromen
naar het regulier onderwijs.
Ook zorgt SAVE voor voedzame
middagmaaltijden en buitenschool-
se activiteiten.

25 december: Kinderen in de knel
Steeds meer gezinnen kunnen de
eindjes nauwelijks meer aan elkaar
knopen. Kinderen gaan zonder ont-
bijt naar school, de Voedselbank
kraakt onder de groeiende vraag en
Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks
nieuwe aanvragen. Armoede in Ne-
derland is een keiharde realiteit: vol-
gens de laatste cijfers van het CBS
leven 540.000 mensen onder de ar-
moedegrens en 1,2 miljoen net daar-
boven, maar zijn erg kwetsbaar. Kerk
in Actie ondersteunt initiatieven die
écht helpen: van directe hulp tot
structurele oplossingen. Via het pro-
gramma Binnenlands Diaconaat steunt
KiA mensen in armoede en organisa-
ties die strijden tegen armoede.

4 januari 2026: ISBA
ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad
Alkmaar) stelt zich ten doel om de
materiële situatie van mensen die
tussen wal en schip (dreigen te)
raken, te verbeteren. Zij wijzen de
weg naar de juiste instanties, advise-
ren en helpen zo nodig bij het invul-
len van formulieren. Soms wordt fi-
nanciële hulp gegeven (gift of lening)
als overbrugging naar een structure-
le oplossing.

21 december: Jonge generaties
Met de KerstChallenge beleven jon-
geren het kerstverhaal in de vorm van
een spel. Elk jaar vanuit een ander
perspectief en rond een ander thema.
Ook diaconaat heeft een plek. Dui-
zenden tieners doen mee, verdeeld
over een paar honderd kerkelijke
jeugdgroepen. De jongeren kruipen
in de huid van de personages uit het
kerstverhaal. Ze doen opdrachten,
lossen puzzels op, enz. Zo worden ze
spelenderwijs uitgedaagd om na te
denken over geloof, keuzes maken,
en hun eigen rol in het grotere ver-

11 januari: KiA noodhulp Oekraïne
De oorlog in Oekraïne heeft het leven
van veel inwoners op zijn kop gezet.
Huizen zijn verwoest, infrastructuur
is ontwricht en veel mensen kampen
met angst en verdriet. Samen met
lokale kerken en partnerorganisaties
biedt Kerk in Actie hulp. Kwetsbare
families kunnen terecht bij regionale

hulpcentra. Er zijn daar speelplekken
voor kinderen, zodat ze hun zorgen
even kunnen vergeten, en er is trau-
mahulp. Om het gezinsinkomen aan
te kunnen vullen, krijgen vrouwen
steun bij het starten van een eigen
bedrijfje. Uw gift is meer dan gewenst.

haal. In een tijd waarin jongeren
overspoeld worden met prikkels en
meningen, biedt de KerstChallenge
een speelse maar serieuze manier om
stil te staan bij de kern van Kerst.
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Beets was dol op het landgoed Nijenburg, en voelde zich
daardoor zelf ook bijna van adel. Hij schreef diverse ge-
dichten over Heiloo, ook over de put bij de Witte Kerk. Ik
citeer het volgende gedicht uit Keunings literaire reisgids
- Beets reisde per diligence van Haarlem naar Heiloo -.
 
Boven Limmen ligt Heiloo
Waarom klopt het hart mij zoo,
Als ik, boven Limmen,
Op een spitsen torentop,
’t Haantje met vergulden kop,
Boven ’t Hout zie klimmen?
Heiloo ligt boven Limmen.
 
Schoone dreven heeft Heiloo.
Waarom klopt het hart mij zoo,
Midden in zijn dreven,
Als van tusschen ’t groen geboomt,
’t Witte Huis te voorschijn koomt,
Statig en verheven?
Heiloo heeft schoone dreven.
 
Als regelmatige bezoeker van de Witte Kerk vind ik het
leuk om te weten dat dit gebouw zo’n rijke culturele
historie heeft. Het mooie van oude kerkgebouwen is dat
ze zoveel geschiedenis van vroegere generaties met zich
meedragen. Goed om eraan herinnerd te worden dat dit
zeker geldt voor onze Witte Kerk.
 
Geert Booij

De Kring van Heiloo
Een paar huizen van mij vandaan woont Nico Keuning,
neerlandicus en schrijver. Hij studeerde zo’n 50 jaar ge-
leden Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam, in
de periode dat ik daar onderwijs in de Nederlandse
taalkunde gaf. Een paar week geleden verscheen zijn
nieuwste boek Een innerlijk vuur. Literaire memoires van een
kleine uitgever. In dit boek vertelt hij over de vele literaire
contacten die hij had door zijn uitgeverij Reservaat
(1989-2016). Heel boeiend om te lezen!
 
In 1996 schreef Keuning het boek Rozenwolken en
wierookwalmen. Letterkundige reisgidsHeiloo, een publicatie
van zijn uitgeverij Reservaat. Ik kende deze al lang uitver-
kochte gids niet, maar las erover in zijn nieuwe boek,
mocht deze gids van hem lenen, en heb die nu met veel
plezier gelezen en er veel uit geleerd. Zo wist ik niet dat
het weekblad De Uitkijkpost de voortzetting is van de ille-
gale verzetskrant De Nieuwsbode van drukker en uitgever
Gerrit Keppel, en dat vlak na de oorlog Gerard Reve er een
paar artikelen in heeft geschreven.
 
Voor de lezers van ons kerkblad is met name de rol die
de Witte Kerk speelde in de negentiende-eeuwse litera-
tuur interessant. Van 1836-1843 was de dominee-dichter
J.P. Hasebroek predikant van de Witte Kerk. Hij woonde
met zijn zuster Elisabeth, een romanschrijfster, in de
pastorie, die er nog steeds staat, bij de rotonde.
 

“’s Zondags zag de ge-
meente dominee Hase-
broek gekleed in een
preekrok met satijnen
mantel, in lage schoenen
met zilveren gespen en
een driekante steek op,

de oversteek maken van de pastorie naar het Witte
Kerkje” (p. 121).
(foto: de oude pastorie uit de tijd dat ds. Hasebroek er woonde,
nog zonder de grote bovenverdieping die er later werd opgezet.)
 
Hasebroek ontving in die pastorie zijn literaire vrienden
zoals Hofdijk, Truitje Toussaint (later bekend als de
schrijfster van historische romans mw. Bosboom-Tous-
saint) en Nicolaas Beets. Deze vriendenkring wordt
aangeduid als De Kring van Heiloo. In 1982 bezocht ik de
tentoonstelling over deze kring in de voormalige pastorie,
gemaakt door mijn toenmalige collega Marita Mathijsen,
een expert op het gebied van de negentiende-eeuwse
literatuur.
 
Sommigen kennen Beets als de schrijver van de Camera
Obscura, een boek dat vroeger op de middelbare school
verplichte lectuur was voor het vak Nederlands. Beets
trouwde met Aleide van Foreest, die woonde op het huis
Nijenburg, en zij trouwden in 1840 in de Witte Kerk. Toen
Aleide, met wie Beets negen kinderen kreeg, in 1856
overleed, trouwde Beets een paar jaar later met haar
zuster Jacoba, en met haar kreeg hij nog eens zes kinde-
ren.
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koekje van eigen deeg ‘. Immers, wat wij van God vragen,
vraagt Hij van ons. Wie vergeving wil ontvangen, moet
anderen vergeven. Dan gaat het er om onze diepe angst
om onvergolden vernederd te worden te overwinnen.
 
In dit boek staan een aantal prachtige observaties, zoals
over een tocht naar Lourdes met zijn doodzieke broer.
Willen Jan Otten verwijst naar een schilderij van Maria uit
1669 in Beieren, de Maria Knotenlöserin, de Maria die de
knopen losmaakt. Goed om te horen, als je in de knoop
zit. En weet u, hoe je het Dominicusgebed bidt?
 
Het boek had van mij wel € 10 goedkoper mogen zijn,
maar het is een pareltje met prachtige illustraties van Paul
van Dongen.
Bert Kramer

Amen
Essay over bidden 
Willem Jan Otten | Paul van Dongen 
Toen Willem Jan Otten, essayist en dichter, vijfentwintig
jaar geleden tot de Rooms-Katholieke Kerk toetrad, wekte
dat wel enige beroering in de grachtengordel. Samen met
zijn vrouw, de schrijfster Vonne van der Meer, ging hij
elke zondag naar de kerk en leerde de diepe betekenis
van de zondagen van het kerkelijk jaar kennen. Hij schreef
daarover in Zondagmorgen, waar ik drie jaar geleden in dit
kerkblad aandacht voor vroeg.
Willem Jan Otten trad ook toe tot de groep die de weke-
lijkse voorbeden verzorgt. Maar wat is dat: bidden? Wat
doe je dan; wel, of juist niet? Daarvan doet hij in dit essay
verslag.
 
Het begint allemaal met een diep gevoel van dankbaar-
heid, het vertrouwen in God, die aan het eind van het
scheppingsverhaal zegt: het is goed. Hoewel je soms
moet zeggen: het is wéér goed, bijvoorbeeld als je zoon
na een dramatisch verlopen echtscheiding weer neu-
riënd bij je op de stoep staat.
 
Bidden is een vragen om dieper te kunnen luisteren, maar
ook om beter begrepen te worden. Bovenal is bidden
altijd: vragen om wat van jou gevraagd wordt. Daarmee
wordt de lezer direct op het mijns inziens enig juiste spoor
gezet. “Gebed verandert de wereld, omdat het ons ver-
andert”, zo citeert Otten instemmend Jonathan Sacks.
 
Willem Jan Otten gaat uitgebreid in op het bidden van
het Onze Vader. Wie het Onze Vader bidt, stelt zich ter
beschikking van Gods heerschappij, van Gods wil, van
wat God van ons wil. Het Onze Vader is, zo zegt hij ‘Gods

Vrijwilligers Heiloo en Lim-
men bedankt!
Met deze prachtige ‘kerstkaart’ gemaakt door Ritske
Velstra, willen wij alle vrijwilligers, zowel in Limmen als
in Heiloo extra aandacht geven en bedanken. Zonder al
jullie inzet zouden wij samen geen kerk kunnen zijn.
Gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
 
De kerkrentmeesters van Heiloo en Limmen
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ALS APPELBLOESEM IN DE WINTER
BLOEIT DE VREDE
Een oratorium bij het Kerstfeest.
Het koor van de Witte Duif Castricum
zingt op 20, 21 en 23 december het
Kerstoratorium ‘Als Appelbloesem in
de winter’ geschreven door Marijke
de Bruijne en op muziek gezet door
Chris van Bruggen, Anneke van der
Heide en Peter Rippen.
 
De Appelbloesem vertelt over de er-
varing van een mens die, kijkend naar
de oneindige hemel vol sterren, zich
aangeraakt kan voelen door het mys-
terie van het leven. Of over de erva-
ring bij een pasgeboren kind, als een
vonk van leven ontstoken in een
donkere wereld. Uit die ervaringen
kan de hoop opbloeien, als appel-
bloesem in de winter. Bloesem van
hoop, waaruit vrede en gerechtigheid
en liefde zullen opbloeien.
De tekstschrijver, Marijke de Bruijne,
zei over dit oratorium onder meer:
"Rode draad is het Bijbelverhaal met daar­
omheen de teksten en liederen. De teksten
zijn bedoeld als reflectie op het vertelde,
maar vooral ook als actualisering: wat be­
tekenen die teksten nú?"
20 december: 20 uur Abdij van Eg-
mond (reserveren verplicht*)
21 dec.: 16 uur Dorpskerk Castricum
23 dec.: 20 uur Dorpskerk Castricum
met aansluitend A-mazing (een meezing)
concert.
Van harte welkom!!
* Voor verdere informatie zie
www.dewitteduifcastricum.nl

www.ronddewaterput.nl
mail: ronddewaterputnl@gmail.com

Wachten op vrede en gerechtigheid
In de adventstijd staat verwachting
centraal. Wie uit vreugdevolle ver-
wachting kan leven ervaart kracht en
tevredenheid. Maar uit verwachting
leven is best een kunst. Ongeduld,
teleurstelling en twijfel beginnen snel
te knagen.
Tijdens het avondgebed in de Taizé--
stijl geven we in woord, lied en stilte,
ruimte aan onze verwachtingen.
Vanaf ca. 20.15 uur praten we in een
gespreksgroepje door over het on-
derwerp. Tussendoor is er ruimte
voor koffie, thee en een babbeltje.
U kunt ook alleen aan het gebed óf
aan de gespreksgroep deelnemen.
Wie: ds. Helga Frömming
Wanneer: 18 december, v.a. 19.30 uur
Waar: Witte Kerk, Heiloo

Behoeften waarnemen
Na Sint Willibrordus en Sint Nicolaas,
bespreken we vrijdag 12 december 
met ds. Helga Frömming
de 3de najaarsheilige: Sint Maarten  
We bevragen het leven van deze
heilige op zijn betekenis voor de uit-
dagingen van de postmoderne we-
reld. Hartelijk welkom! De avond be-
gint om 20 uur in de Ter Coulsterkerk
(Holleweg 111). Bijdrage € 5 (vrijwillig)

Van samen zingen word je blij!
Dat mag wel even in de drukte voor kerst.
Hartelijke uitnodiging om vrijdag 19
december Christmas Carols te komen
zingen bij de kerstdoorloop (kaarsje
aansteken, chocolademelk drinken,
kerststal kijken) in de Witte Kerk. 

Kerststallen-tentoonstelling in de
St. Jacobskerk in Akersloot
De ongeveer 300 kerststallen van veel
parochianen krijgen een mooie plek
in de kerk. Een traditie is, dat de kerk
met Kerst sfeervol wordt versierd met
bloemen, kerstgroen en heel veel
lichtjes. Voor de kinderen is er een
eigen plek in de kerk waar hun knut-
sels en creatieve bouwwerken ten-
toongesteld zijn.
Kortom de moeite waard om de Ja-
cobuskerk te bezoeken.  U bent van
harte welkom (ingang Julianaweg
Akersloot): tussen 18 december t/m
4 januari 2026. De toegang is gratis. 
Koffie, thee en limonade staan klaar!

Wie-o-wie vindt knippen en plak-
ken en redigeren leuk?
En kan dat ook op de computer?
 
Het ‘Rond de Waterput-team’, een initi-
atief van de gezamenlijke kerken in
de regio Heiloo, verzint en organi-
seert activiteiten rond zingeving,
spiritualiteit en persoonlijke ontwik-
keling: wandelen, bijzondere films,
lezingen met en zonder muziek, en
natuurlijk een ‘Preek van de Leek’.
Daarvoor komen we zo’n 2 á 3 keer
per seizoen bij elkaar om e.e.a. te
bespreken en om een voor- en een
najaar-programma te maken. Voor
dat programma wordt een program-
maboekje gemaakt.
 
We zoeken nu versterking van ons
team en hopen vooral dat iemand
ons kan helpen bij het maken van zo’n
boekje. En bijvoorbeeld af en toe een
poster kan maken en/of via sociale
media voor extra PR kan zorgen.
Kan je ons helpen op het digitale en/
of creatieve vlak mail of bel ons dan
alsjeblieft: ronddewaterputnl@gmail.
com of 072-5330906
Marieke Hoetjes en Ditje van Genderen
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Ik wens je
Ik wens je het strelen van een wit kikkerbuikje
het vasthouden van een vogellijfje
en het loslaten daarvan
 
ik wens je de ochtendzon
en van bijen deinende bloemknopjes
hun pootjes zwaar van stuifmeelpakketjes
 
ik wens je een slapend veulen in de wei
en twee galopperende paarden
geurend naar hooi en vacht

 
ik wens je een sneeuwvlok
die op je lippen smelt en ijsscholletjes
knisperend op een waterplas
 
ik wens je hemelblauwe cichorei, de bloem
die zich naar de bleke maan toe richt
en ik wens je vuurvliegjes als lichtjes voor de nacht
 
en ten slotte wens ik je een groot hart
en hoop tegen alle stromen in.
 
Iris Le Rütte
uit: DICHTER Kerst


