
Kerkblad
Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

 

spiritualiteit, cultuur en samenleving
januari februari 2026, nr. 1



Woensdag-koffie
De 3e woensdag van de maand,
woensdag 21 januari, is er een kof-
fieochtend in ‘Ons Huis’ aan de Zuid-
kerkenlaan 23 in Limmen, van 10.30
tot 11.30 uur.
Iedereen is van harte welkom om
elkaar te ontmoeten en als afsluiting
te luisteren naar een mooi gedicht.
Voor vragen/vervoer kunt u bellen
met Margreet Denekamp, 072-5052871
of Bea Nicolai, 072-7435166

Kom erbij!
In Limmen wordt weer een Samen
Eten-maaltijd georganiseerd voor
mensen die gezellig samen wat wil-
len eten en wel op woensdag  28
januari in de Protestantse Kerk aan
de Zuidkerkenlaan 25.
De deur staat open vanaf 17.00 uur
en om 17.30 begint de maaltijd.
Graag opgave vooraf i.v.m. de voor-
bereiding en het aantal plaatsen: tel.
5052871 of per email:
margreetdenekamp@outlook.com
Bij de uitgang staat een mandje voor
een vrijwillige bijdrage.
U bent van harte welkom!
Elleke Metz-Meijer

Sobere Maaltijd
LIMMEN - Aan het begin van de
veertigdagentijd, op weg naar Pasen,
is er een 'sobere maaltijd' en wel op
vrijdag 20 februari van 18.00 tot
19.00 uur in de Corneliuskerk aan de
Dusseldorperweg. De maaltijd wordt
georganiseerd door de werkgroep
Oecumene in Limmen.
Versoberen, inkeer en ontmoeting:
het zijn deze drie begrippen die de
ingrediënten zijn van deze soep-
maaltijd. Met een lied, een gedicht,
een gebed en soep en brood. De
maaltijd zal eenvoudig maar vol-
doende zijn. Een aansprekende vorm
van liturgie waar je zo bij aan kunt
schuiven.
De maaltijd is voor iedereen, jong en
oud, alleenstaand en gezin, iedereen
is van harte welkom!
 
We stellen het op prijs als je zelf een
soepkom en lepel meeneemt. Om de
organisatie goed voor te bereiden,
vragen we je om je vóór donderdag
19 februari aan te melden bij
Margreet Denekamp: 072-5052871 of
margreetdenekamp@outlook.com
Werkgroep Oecumene Limmen

Samen Koken &
Eten zoekt chef
Op donderdag 5 maart is het 9 jaar
geleden dat Samen Koken Samen
Eten in Heiloo van start ging. Een flink
aantal van degenen die vanaf de start
in 2017 meededen doen dat nog
steeds met heel veel plezier. Toch
komt nu het moment snel dichterbij
dat sommigen om gezondheidsrede-
nen moeten stoppen.

Daarom zijn we dringend op zoek
naar een kok(m/v) die het leuk vindt
om elke eerste donderdag van de
maand te koken voor een groep van
ca. 35 personen en ook de menu's en
recepten daarvoor kan maken en
berekenen.
Ook is er dringend iemand nodig die
de taken van Gina overneemt zoals
het maandelijks aannemen van de
meldingen per telefoon of mail en die
te verwerken in een gastenlijst; het
maken van de roosters m.b.t. koken,
bedienen en opruimen; het onder-
houden van de contacten, de admi-
nistratie en de boekhouding.
 
Op dinsdag(!) 3 februari, donderdag 
5 maart en donderdag 2 april staan
er nog maaltijden gepland. Hoe het
na 2 april verder gaat hangt van de
reacties op deze oproep af. U kunt
telefonisch, per mail of persoonlijk
reageren bij Roelie van Diest, Christi-
an de Groot of Gina Timmerman.
Onze gegevens staan in 'Scipio'.
Het zou toch heel erg jammer zijn als
er een einde komt aan onze zeer
gewaardeerde maaltijden.
 
Namens de kookgroep, Gina TimmermanOntmoetingsmid-

dag wijk C Heiloo
Zaterdag 24 januari organiseert wijk
C een ontmoetingsmiddag in de Ter
Coulsterkerk van 15:30 tot 17:30 uur.
U bent van harte uitgenodigd!
De contactpersonen van wijk C,
Anneke, Suze, Helma, Klaske en Wilma

Koorleden gezocht
Vind je het leuk om in een koor te zingen,
met fijne mensen om je heen?
De Cantorij is op zoek naar nieuwe
leden. Alle stemsoorten zijn van harte
welkom: sopraan, alt, tenor en bas
Onze repetitie is op woensdagavond
van 19.45 tot 21.30 uur- met pauze.
Ook zangers uit Limmen zijn van
harte welkom!
Heb je interesse, of wil je meer weten,
neem dan contact op met Simone
Ouwendijk 072-5336051 / 0630933577
Monique Langenberg
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               c.blijleven@live.nl
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Vol verwachting
Wanneer wij als redactie dit voorwoord schrijven, ligt er buiten
nog een dikke laag sneeuw en is het streng aan het vriezen.
Mooi weer om bijzonder fraaie foto's te maken, maar voor velen
van ons is die sneeuw ook best lastig. We kijken daarom vol
verwachting uit naar de eerste tekenen van de lente. Op het
voorblad alvast een foto met sneeuwklokjes; om naar uit te
kijken!
 
In dit eerste nummer van het nieuwe jaar schrijft ds. Blaauw op
p. 5 over hoe we verantwoordelijkheid kunnen nemen, om in
onze kerkelijke gemeenten na te denken over noodzakelijke
veranderingen, bijvoorbeeld ten aanzien van onze kerkgebou-
wen. Dat vinden we lastig; we houden niet zo van veranderin-
gen en durven soms niet. Niet durven kan zoals we kunnen
lezen echter 'jezelf verliezen' betekenen en dat lijkt niet de
bedoeling. De gebouwencommissie in Heiloo is daarom druk
doende om de diverse alternatieven met elkaar te vergelijken,
best een lastige en tijdrovende klus, maar noodzakelijk.
 
Naast het gebruikelijke kerkelijke nieuws op p. 7 ook een bij-
zonder nieuwsbericht over engelen die zowel in Limmen als in
Heiloo zijn gesignaleerd. Op p. 10 een stuk geschiedenis van de
Ter Coulsterkerk en ook een een mooie boekbespreking van
Bert Kramer. En tot slot op p. 12 de Witte Kerk, waarin ook een
'wolk met gebeden' hangt.
 
De redactie wenst u in het nieuwe jaar weer veel leesplezier!
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Kerkdiensten
25 januari 2026, 10.00 uur 
Ter Coulsterkerk: ds. H. Frömming
(Her)bevestiging ambtsdragers
collecte: De Regenboog
Protestantse kerk Limmen: 
ds. Y. Bos, Zuidoostbeemster
collecte: De Regenboog
 
1 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Frömming
m.m.v. One More Voice
kinder- en tienerkerk, crèche
collecte: KiA Bangladesh
Protestantse kerk Limmen:
ds. M.R. Jansens, Zaandam
collecte: KiA Bangladesh
 
8 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: KiA noodhulp Soedan
Protestantse kerk Limmen: ds. H. Frömming
Heilig Avondmaal
Bevestiging ambtsdrager
collecte: KiA noodhulp Soedan
 
15 februari, 10.00 uur 
Ter Coulsterkerk: ds. H. Frömming
Heilig Avondmaal
kinder- en tienerkerk, crèche
collecte: KiA gevangenen Nederland
Protestantse kerk Limmen: 
ds. R. Willemsen, Castricum
collecte: de Hezenberg
 
20 februari, 18.00 uur
Limmen-Corneliuskerk: Sobere maaltijd
Oecumenische dienst (zie pag. 2)
 
22 februari, 10 uur 1e 40-dagentijd 
Ter Coulsterkerk: ds. H. van 't Maalpad 
uit Broek op Langedijk
m.m.v. de Cantorij
collecte: KiA Guatamala
Protestantse kerk Limmen:
ds. van Ruiten, Leeuwarden
collecte: KiA Guatamala
 
1 maart, 10 uur  2e 40-dagentijd
Ter Coulsterkerk: ds. P. Verhoeff, Alkmaar
Kinder- en tienerdienst, crèche
collecte: KiA Libanon
Protestantse kerk Limmen: 
ds. S. Rozendal, Alkmaar
collecte: KiA Libanon
 
8 maart, 10 uur  3e 40-dagentijd 
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: KiA Egypte
Prot. kerk Limmen: ds. H. Frömming
collecte: KiA Moldavië

Vertrouwenspersoon
voor Heiloo en Limmen:
Annemiek Rijneveld:
vertrouwenspersoon@pknheiloo.nl

Gegevens Heiloo
www.pknheiloo.nl
Ter Coulsterkerk:
Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552
Witte Kerk:
Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo
Pastor:
A. Martens, 06 224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)
Predikant: 
Ds. H. Frömming, 06 455 961 56
h.fromming@pknheiloo.nl
Kerkenraad:
Contact: Els Romeyn, 06 13 50 60 33
hansenelsromeyn@outlook.com
Scriba: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01
Diaconie: 
Secr.: diaconiepknhei-
loo@outlook.com
Bank: (zie barcode of)
Diaconie PKN Heiloo
NL85RABO0336470088
Ledenadministratie: 
mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl

Gegevens Limmen
www.pknlimmen.nl
Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl
Predikant: 
Ds. H. Frömming, 06 455 961 56
predikant@pknlimmen.nl
Kerkenraad:
pglimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64
Diaconie:
mw. M. Denekamp 072-5052871
Bank: NL66RABO 0373 7382 18
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826
ledenadministratie@pknlimmen.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Afscheid en bevestiging
ambtsdragers
Op zondag 25 januari nemen we in
Heiloo afscheid van Christian de
Groot en Marinus Mooiweer als
diakenen. Beiden hebben de ge-
meente ruim een kwart eeuw met
grote toewijding gediend en Gods
woord en wil omgezet in concrete
daden. Wij zijn hen zeer dankbaar
voor hun trouw.
 
In dezelfde dienst wordt Ed van den
Berg bevestigt als diaken en Roelie
van Diest als ouderling. Ed is al vele
jaren de motor achter het werelddia-
conaat en Roelie de spin in het web
die alles en iedereen in de gemeente
bij elkaar houdt en met elkaar ver-
bindt.
Wij wensen hun Gods zegen toe bij
hun nieuwe ambtstermijn.
 
Ook in Limmen zijn wij blij met een
oudgediende en trouwe ambtsdra-
ger, die het kerkenwerk van binnen
en buiten kent en zich opnieuw heeft
laten roepen tot de dienst in het ambt.
Op 8 februari bevestigen wij Margot
Vaandrager als ouderling in Limmen.
De kerkenraad verheugt zich nu al op
haar energie en daadkracht.
Ds. Helga Frömming
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p5.

Durven is - even - 
je evenwicht verliezen 
     
Ik krijg een brief van de uitvaartverzekering: uw huidige
verzekering (voorwaarden en condities etc.) loopt op
2031 af… En er ligt een verzoek: of u wilt voorgaan met
Kerst 2027 (ik ben dan 82). Of ik dan nog geloof?... weet
ik niet. Tussendoor lees ik een bericht over een zelfstan-
dig ondernemer uit Staphorst, een "gereformeerd-ortho-
doxe” . Hun zoon van 17 jaar overleeft een ongeluk op de
spoorrails; zijn trekker niet. Schade een miljoen euro en
het gezin is niet verzekerd! Een jaar later is de schuld aan
het Waarborgfonds verrekend: de kerk van Staphorst, de
familie en vele, vele anonieme giften zorgen daarvoor. Bij
al deze drie verhalen speelt, voor mij althans, geloven een
rol.
 
Ik doe een poging: "verzekerd geloven" EN wonderen die
je (ook als kerk) niet kunt begroten.
 
De situatie is aldus: ik werk momenteel in “het donkere
gat boven Alkmaar“,een kerkelijke uitdrukking voor de
situatie boven Alkmaar (maar tegenwoordig vergelijkbaar
met vele plaatsen in Nederland). Ze beschikken daar over
twee kerkgebouwen. Deze gebouwen kosten de kerk
meer dan € 100.000 per jaar! Elk jaar weer! En dan heb
je nog geen eens een eigen predikant!
 
Van andermans geld is het gemakkelijk leven, verteren.
Maar dat is eigenlijk niet meer te verantwoorden naar de
gevers uit het verleden en niet naar de toekomst van
kinderen, nu en straks. De kerk zit er mee, zacht uitge-
drukt. De vraag is: rommelen we maar wat verder aan tot
het geld (‘de verzekering’) op is, of nemen we tijdig onze
verantwoording. Even terzijde:
Wij zijn als gezin om allerlei redenen in Heiloo blijven
wonen; vroeger was je verplicht in de pastorie in te
trekken, kopen was er dus niet bij. We bleven dus lid in
Heiloo en je beziet en denkt daardoor ook mee over de
situatie alhier. Die is aardig vergelijkbaar met het boven-
staande. Je denkt, je peinst. Lastige uitdagingen, ook voor
Heiloo!

En dan lees ik de Deense filosoof en theoloog Kierkegaard:
“Durven is - even - je evenwicht verliezen; niet durven is jezelf
verliezen”. Ik weet dat niet elke zin of gedachte zomaar
over te zetten is naar een concrete situatie, maar toch,

deze gedachte blijft bij mij hangen. Even uit je evenwicht
geraken, ja dat is zo bij belangrijke beslissingen, maar
’jezelf verliezen’… dat wil je toch helemaal niet?!
 
Het is een persoonlijk artikel geworden, misschien niet
zo vroom. Maar u zult begrijpen dat de materie waarmee
ik ‘boven Alkmaar’ worstel, diepgravend en diepvragend
is. Ook voor ons als gemeente in Heiloo.

Hangt ons geloof van gebouwen af? Is er “een verzeke-
ring” bij mijn voorgaan op Kerst 2027? Heeft dat zeer
orthodoxe gezin (en hun geloof ) mij iets te zeggen?
Lastig. 
Ik lees het Liedboek, nummer 925:
 
“Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat”.   

Licht…..met een kleine of grote Letter?
En dat Licht niet haten, niet opzij zetten, wel er iets mee
doen!
 
Ik wens u in uw geloof een zeker, een goed jaar toe!
 
Ds. Robert Blaauw
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In Memoriam
Op donderdag 27 november is Mar-
grieta Jacoba Vis (Greet), het oudste
gemeentelid van de Protestantse
gemeente in Limmen, overleden.
Greet was een zorgzame, sterke
vrouw, breed geïnteresseerd, bele-
zen, met kennis van de actualiteit en
een diep geloof. Haar hart lag in Vol-
lenhove, daar kwamen haar ouders
vandaan. Zij hield van de zee, de
ruimte, de wind in haar haren en van
de oneindigheid van de horizon.
Reizen was haar passie en zij ging
graag erop uit om de wereld te ver-
kennen.
Een gezin heeft Greet nooit gehad. In
plaats daarvan heeft zij haar toewij-
ding en zorg gegeven aan de kerke-
lijke gemeenten waar zij deel van
uitmaakte en aan de mensen, die op
haar pad kwamen. Greet was een
geliefd lid van de gemeente in Lim-
men en zal worden gemist. Tijdens
haar uitvaartdienst op 2 december
werd het gedicht Nooit alleen van een
bevriende dominee uit Vollenhove
gelezen (zie pag.7). Ja, Greet was al-
leen, maar zij was nooit eenzaam.
God was altijd bij haar.
Ds. Helga Frömming

De ‘werksters in de
wijngaard’
Er zijn veel mensen die een bijdrage leveren
aan ons leven als kerkelijke gemeenten in
Heiloo en Limmen. Het zijn de werkers in de
wijngaard (Mattheus 19:27).
Onder de werkers van Heiloo is er een
bijzondere groep die aandacht ver-
dient in ons kerkblad. Ze verrichten
hun werk als het ware in het verbor-
gene. Het zijn de dames die één keer
per veertien dagen op donderdag-
morgen bijeenkomen om de kerkzaal
en de kapel van de Ter Coulsterkerk
van stof en vuil te ontdoen. Ik duid ze
hier aan als de ‘werksters in de wijn-
gaard’. Er is wel eens discussie over
de vraag of we specifiek vrouwelijke
persoonsnamen moeten gebruiken
zoals werkster, of geslachtsneutrale
persoonsnamen als werker. Het is
hier zeker op zijn plaats om de vrou-
welijke vorm te gebruiken, want het
zijn dames die dit werk verrichten.
Sommigen hebben dit werk heel lang
gedaan, al in de Gereformeerde Kerk
aan de Noordergeeststraat, en zijn er
mee gestopt vanwege leeftijd en
gezondheid. Ik noem hier de namen
van Lenie Meulenberg, Gina Molenaar,
Maartje van der Laan, Siep Baalbergen en
Willy Boll. Hun werk is overgenomen
door Klaske Mosselaar en Liesbeth
Lawant. Ze doen hun werk op donder-
dagmorgen van 9-10, daarna drinken
ze gezellig koffie, verzorgd door een
andere heel actieve vrijwilliger, Alex
Zoer. Dan komen soms ook de vroe-
gere ‘werksters’ Lenie en Gina erbij
zitten.
Toen ik onlangs even aanschoof bij
die koffie, merkte ik dat ze in een heel

fijne en ontspannen sfeer deze klus
klaren. Bovendien is er nog iemand
bijgekomen, de uit Nigeria afkomsti-
ge mw. Patience, die het fijn vindt, en
goed voor haar Nederlands, om
onder Nederlands sprekende men-
sen te verkeren. Onze eigen fotograaf
Ritske Velstra zette ze voor ons op de
foto.

 
Op oudejaarsavond 2025 is Pieter
Marinus van Wijk  in de Loet vredig
ingeslapen. Hij is 83 jaar geworden.
Pieter was geen kerkganger. Hij was
op zijn eigen tegendraadse manier
gelovig. Pieter vond God in de natuur.
Hij hield van de duinen. God sprak tot
hem in het lied van de vogels, de geur
van de bloemen, de taal van de wind
en de warmte van de zon. Toen Pie-
ters lichaam niet meer krachtig ge-
noeg was om te gaan wandelen in
zijn geliefde duinen leek het even
alsof God niet meer sprak. Pieter hield
ook van gezelligheid, van zijn familie,
van het overheerlijke eten van zijn
moeder, van gezellige kerst samen…
ook dat was er niet meer toen Pieter
in de Loet kwam wonen. Hij voelde
zich eenzaam, ontheemd, van God
verlaten. Toen werd Gods stem on-

verwachts en verrassend hoorbaar in
de uitnodiging om thuis te komen, te
sterven. Pieter verlangde naar rust bij
God. Het afscheid heeft in besloten
kring plaats gevonden.
Ds. Helga Frömming
 
In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid.
In de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
In de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

 
En hoe gaat dat dan in Limmen? Daar
wordt sinds kort Margreet Denekamp 
op zaterdagmorgen geassisteerd bij
het schoonhouden van de kerk door
Rianna de Wit, en daar is Margreet heel
blij mee. Daarom ging ik op een za-
terdagmorgen naar Limmen om
kennis te maken met Rianna, en had
ik een leuk gesprek met haar. 
Rianna is de vriendin van Gijs Boukes,
had wel een ‘bij-
baantje’ nodig, en
wilde dit werk
graag doen. In de
week studeert ze
in Leeuwarden 'fo-
rensisch laborato-
riumonderzoek', een
opleiding met veel biologie en che-
mie erin. In de weekenden komt Ri-
anna per bus over de Afsluitdijk, geeft
ze leiding aan de scouting in Heems-
kerk, en helpt ze met het schoonhou-
den van de kerk: stofzuigen, stof af-
nemen, stoelen poetsen, ramen lap-
pen, enzovoort. Studenten hebben
tegenwoordig wel een bijbaantje
nodig, want studie en huisvesting zijn
duur, ook in Leeuwarden, zo vertelde
Rianna me.
Een leuk detail is dat de kerk nu oe-
cumenisch wordt schoongemaakt,
want Rianna komt uit een katholieke
familie. Ze vindt het interieur van de
protestantse kerk in Limmen dan ook
wel een beetje saai, zonder al die
beelden van heiligen die katholieke
kerken sieren. Maar tegelijk vindt ze
het boeiend om beide tradities te
kennen, en ze mee te maken. En zo
geeft het zorgen voor de kerkgebou-
wen in Heiloo en Limmen op allerlei
manieren verbinding tussen mensen.
Geert Booij
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Wetenswaardigheden over engelen:
Wist u dat…?
     …sommige engelen het onwijs druk hebben?
Voor het tweede jaar op rij is er een gestreste engel gesignaleerd, die dusda-
nig veel stress heeft dat hij alles in een kwart van de tijd doet. In plaats van
vier keer komt deze engel in de adventstijd slechts één keer langs (heel effi-
ciënt!) maar laat dan ook echt een blijvende indruk achter. Als deze engel bij
u langskomt, vergeet u het niet zo snel weer. Bedankt lieve gestreste engel!
     ...sommige engelen op de fiets onderweg zijn?
Els Romeijn en Helga, die wel eens contact hebben met engelen, ontvingen
onderstaande boodschap en weten nu, dat je niet alleen in de adventstijd
maar het hele jaar uit moet kijken voor engelen. Op de fiets nog wel!
Vrede op aarde kan blijkbaar zomaar in een fietstas zitten…
Kijk uit met fietsers!
 Er was eens een engel, die was zijn vleugels kwijt.

Hij kon toen niet meer vliegen, kwam daardoor nooit op tijd.
 
En onze lieve Heer zei toen: “Aan jou heb ik zo niets.
Als je toch geen vleugels hebt, ga dan maar op de fiets!”
 
Dus, lieve dames, let goed op! Die fietser in de straat
kan best wel eens een engel zijn, die om een boodschap gaat.

Lieve anonieme kerstengel,
Je hebt ons echt verrast maar boven-
al gesterkt in het besef, dat je er niet
alleen voorstaat. Je bent nooit alleen.
Heel vaak denk ik de woorden van het
gedicht ”Nooit alleen”. De eerste 2
zinnen zijn als volgt:
     “Ik ben met je alle dagen
      Ik hou je vast ondanks je vragen”
Dus toen er in de eerste adventsweek
een brief van de kerstengel kwam,
met heel warme woorden en de
boodschap ‘Je bent niet alleen, wij den­
ken aan je en bidden voor je’ werd ik daar
wel even stil van. Maar ook dankbaar.
Vervolgens was er in de enveloppe
ook nog een houder met lichtje en
een toepasselijk gedicht meegezon-
den. Zo mooi en bemoedigend!
Zo ging het ook de volgende 3 ad-
ventsweken. Weer de grote envelop-
pe, vergezeld van mooie woorden en
gedichtjes. En niet te vergeten leuke
presentjes, t.w. kerstkransjes, thee-
zakjes, een sierlijke kerstengel en een
houten afbeelding van de kribbe met
Maria en Jozef en het kind Jezus. Hoe
bijzonder is dit.
Wij zijn dankbaar voor al die lieve
mensen die met ons meeleven. Het
was een bijzondere adventstijd, die
wij niet snel zullen vergeten.
Hartelijk dank anonieme kerstengel.
Een warme groet van
Wim en Ineke de Wagt

Dank aan mijn kerstengel 1e advent.
Ik ontving een mooie kaart waarvan
de tekst en de bijgeschreven woor-
den mij diep hebben geraakt. Heel
hartelijk dank, het deed me goed.
Hartelijke groet van
Nel van Vuure-Heeringa

Hierbij willen wij de Ter Coulsterge-
meente hartelijk bedanken voor het
prachtige boeket bloemen  dat mijn
man heeft ontvangen na de bypass-
operatie. Gelukkig is hij weer thuis en
kan hij weer op krachten komen. Hij
is goed herstellende.
Dan willen wij ook de Kerstengel
hartelijk bedanken voor het gevoel
dat er aan je gedacht en meegeleefd 
wordt. Allemaal hartelijk dank
namens Jan en Wil Vink

In de adventstijd werd bij ons gere-
geld een attentie in de brievenbus
gedaan. Dat bemoedigde ons en
sterkte ons in deze moeilijke tijd.
Hartelijk dank hiervoor.
Fam. Boll

Als een warm bad, zo voelde het al
die kaartjes, bloemen en telefoontjes
met goede wensen tijdens mijn her-
stel, het heeft ons goed gedaan. Har-
telijk dank daarvoor
Marijke en Christian de Groot

Dank voor de prachtige bloemen die
na de kerkdienst gebracht zijn door
Ad Edelman. We hebben er veel ple-
zier van gehad .  
Hans en Willy Boll

Nooit alleen
Ik ben met je alle dagen.
Ik hou je vast ondanks je vragen.
Ik heb je lief zoals je bent.
Ik maak je rein, omdat je mij kent.
Ik draag jouw last en geef jou kracht.
Ik heb in mijn lijden ook aan jou gedacht.
Ik zal je bevrijden van lasten en pijn.
Geloof in mij, ik blijf je trouw 
en zal voor eeuwig bij je zijn.
(G. Hofstede, Vollenhove)

Bedankt!

Als je de fietstas open vouwt staat er: "Vrede
op aarde voor mensen van goede wil."
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Collectes bij de kerkdiensten
25 januari: De Regenboog
De mensen van de Regenboog in
Amsterdam stimuleren de ontwikke-
ling van mensen in (sociale) armoede,
zodat zij actief kunnen deelnemen
aan de maatschappij. Ieder mens is
de moeite waard, dus ook mensen die
in armoede leven en/of sociale uit-
sluiting ervaren. De Regenboog
Groep stimuleert hen om zelf vorm
en inhoud te geven aan hun bestaan.
Wat hun vrijwilligers en medewerkers
bindt, is de betrokkenheid bij mensen
in (sociale) armoede. Wij zijn toch
mensen onder elkaar. Help hen
helpen!
 
1 februari: KiA Bangladesh
Bangladesh lijdt zwaar onder kli-
maatverandering. Het land kampt
steeds vaker met cyclonen en over-
stromingen, regen valt onregelmati-
ger en de stijgende zeespiegel zorgt
voor verzilting van landbouwgrond.
Boeren hebben grote moeite om te
overleven. Kerk in Actie helpt boe-
rengezinnen om zich aan te passen
aan klimaatverandering zodat ze hun
oogst en inkomen veilig kunnen
stellen. Zo leren boeren hoe ze ge-
wassen op hekwerken boven de
grond, of op dijkjes kunnen verbou-
wen, zodat deze bij hoog water of
overstromingen niet wegrotten. Of
om gewassen te verbouwen op een
bed van waterplanten, zodat het
gewas meestijgt met opkomend
water. Ook leren dorpsgemeen-
schappen met waarschuwingssyste-
men en evacuatieplannen voorbe-
reid te zijn op rampen.
Na de watersnoodramp in 1953 (van-
daag 73 jaar geleden) werd Neder-
land beschermd tegen overstromin-
gen. In Bangladesh en veel andere
landen moeten mensen zelf tegen
wateroverlast vechten. Daarom col-
lecteren we vandaag voor boeren in
Bangladesh die lijden onder klimaat-
verandering. Van harte aanbevolen.

Extra giften Heiloo
Bij het opmaken van de voorlopige
jaarrekening van 2025 bleek dat nog
niet het volledige budget voor ram-
pen was besteed.
Daarom heeft de diaconie in overleg
met Kerk in Actie besloten om dit in
2025 alsnog te gaan besteden.
We lezen en zien dat er veel crisisge-
bieden zijn. Kerk in Actie is bij een
aantal actief in de hulpverlening.
Wij hebben besloten om € 2000,- te
gaan geven tbv Soedan en Gaza.
Dit komt boven de reeds eerdere
besteding van collecten.
Namens de diaconie, Rin Visser

 
8 febrari: KIA noodhulp Soedan
Vandaag collecteren we voor het
noodhulpwerk van Kerk in Actie. De
burgeroorlog in Soedan is volgens de
VN de grootste menselijke ramp van
dit moment. Een vergeten ramp. Het
komt nauwelijks in het nieuws. Een
ingewikkelde oorlog over grondstof-
fen en macht in een land dat wel 40x
groter is dan Nederland. Je zult er
maar wonen. Via internationale ker-
kelijke partners kan Kerk in Actie hun
noodhulp bieden in Soedan en buur-
land Zuid-Soedan. Daar belanden ze
in grote vluchtelingenkampen. We
kunnen ons er geen voorstelling van
maken. Er wordt schoon drinkwater
geregeld en er worden wc’s opgezet.
Ieder gezin krijgt een emmer, zeep,
waspoeder en een jerrycan. Want
voor je het weet worden veel mensen
ziek. We willen niet weten wat voor
trauma’s de kinderen daar hebben
opgelopen en wat voor gevaar ze
lopen. Ze krijgen sport, spel, wat on-
derwijs en hulp om alle ellende te
verwerken.

22 februari: KiA Guatamala
Alle kinderen naar school in Guatemala
Guatemala is een bergachtig land in
Midden-Amerika waar nog veel men-
sen in armoede wonen. Veel kinderen
die in afgelegen dorpen wonen gaan
alleen ‘s morgens naar school. ‘s
Middags moeten ze hun ouders hel-
pen op de markt, of op het land of om
brandhout te verzamelen. Als ze de
lessen niet meer kunnen bijbenen,
vallen ze steeds vaker uit. Velen ver-
laten de basisschool zonder goed te
kunnen lezen en schrijven.
Kerk in Actie steunt een organisatie
die kinderarbeid wil stoppen en die
scholen begeleidt om de lessen inte-
ressanter te maken en kinderen bijles
geeft. Ouders gaan inzien hoe be-
langrijk onderwijs is voor hun kinde-
ren. Dat helpt allemaal om lesuitval te
voorkomen, zodat deze kinderen
kunnen schrijven en lezen als ze van

school komen en meer kans hebben
om verder te leren. Dat vergroot hun
kans op een betere toekomst.

 
1 maart: KiA Libanon
Voor de kerk in het Midden-Oosten is
Libanon een belangrijk land. Er
wonen relatief gezien nog veel chris-
tenen. Christelijke instellingen in Li-
banon hebben vaak een regionale
functie, zo ook Near East School of
Theology (NEST). Dit opleidingsinsti-
tuut leidt predikanten op voor landen
als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en
Libanon. Theoloog Wilbert van Saane
werkt er namens Kerk in Actie als
docent theologie en geeft lessen in
systematische theologie en missiolo-
gie. Na hun studie keren keren de
kersverse predikanten terug naar huis
om hun eigen gemeente te leiden. Zo
verspreidt Gods woord zich door heel
het Midden-Oosten!

8



Paasgroetenactie
Vanuit de Protestantse Kerk in Neder-
land sturen gemeenteleden ook dit
jaar paasgroetenkaarten aan gedeti-
neerden in Nederland en aan Neder-
landers in buitenlandse gevangenis-
sen. Ook in Limmen doen we mee
aan de paasgroetenactie-2026.
 
Zondag 22 februari kunt u na de
eredienst de kaarten meenemen,
thuis ondertekenen en voor donder-
dag 26 februari bij Margreet Dene-
kamp in de rode brievenbus doen.
Dan zorgt de diaconie voor verdere
verzending.
 
Voor gedetineerden is het bemoedi-
gend als ze een kaart ontvangen,
zeker als daar ook iets persoonlijks op
staat. Ook al weet u niet precies wie

Actieweek Voedselbank
ook in Heiloo!!! 
Zoals in het vorige kerkblad al te lezen
was is er eind januari een inzamelac-
tie voor de voedselbanken, georgani-
seerd door PKN/Kerk in Actie.
 
Heiloo verzamelt die week producten
voor de voedselbank in Alkmaar,
waar alle voedselproducten van harte
welkom zijn!!!!
In de maand januari komt er altijd
minder binnen bij de Voedselbank
vandaar dat we dit graag onder de
aandacht brengen!
 
Op 25 januari staan er kratten van de
Voedselbank in de hal van de Ter
Coulsterkerk en zij blijven een week
staan zodat er voldoende gelegen-
heid is om producten in te leveren.
Na de dienst van zondag 1 februari 
worden de kratten naar de Voedsel-
bank Alkmaar gebracht.
Doet u allemaal mee?
Diaconie Heiloo: Klaas Mosselaar, 
Rin Visser, Marinus Mooiweer, 
Christiaan de Groot, Els Romeyn

Actie Voedselbank Limmen
Nog even uw aandacht voor de Actie
Voedselbank in Limmen: zondag 25
januari en 1 februari staan de dozen
klaar om gevuld te worden. Produc-
ten waar de klanten van de Voedsel-
bank behoefte aan hebben, zijn:
· zonnebloemolie of olijfolie; 
· groenteconserven; soep in blik / zak
· zilvervliesrijst en volkorenpasta
· houdbare halfvolle melk; couscous
· vis in blik; koffie; thee; havermout
Mocht u geen producten mee kun-
nen nemen, dan is een financiële
bijdrage via de diaconie ook welkom!
Banknr. NL66RABO 0373 7382 18
We hopen dat u mee wilt doen!
Diaconie Limmen: Sybren Boukes, 
Margreet Denekamp, Elleke Metz

Kerstactie van Caritas en
Diaconie Heiloo
In onze gezamenlijke kerstactie heb-
ben we op iets meer dan 200 adres-
sen mensen blij kunnen maken met
een boodschappenbon van een
plaatselijke supermarkt. Allemaal
mensen die dit extraatje goed konden
gebruiken.
We willen iedereen die ons financieel
gesteund heeft om dit mogelijk te
maken of met ons mee heeft gedacht
over de mensen die hiervoor in aan-
merking komen heel hartelijk bedan-
ken en we hopen zo iets te kunnen
betekenen voor mensen die het in
deze maand extra moeilijk hebben.
Nogmaals dank!
DiakenenTer Coulsterkerk  

deze kaart ontvangt, u mag ervan
overtuigd zijn dat het feit dat er om
hen gedacht wordt, de gedetineer-
den erg goed doet.
Het is altijd weer een feestelijke ge-
beurtenis als de kaarten in de kerk-
dienst rond Pasen in de gevangenis-
sen worden uitgedeeld.
Meer informatie over de Paasgroe-
tenactie is te vinden op:
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie
 
We hopen dat velen van u paasgroe-
ten zullen sturen! Hartelijk dank!
Namens de diaconie, Elleke Metz

In verbondenheid het
nieuwe jaar tegemoet 
Leden van de katholieke en protes-
tantse kerken in Limmen sloten het
jaar op een mooie manier af met een
oecumenische oudjaarsviering in de
PKN-kerk in Limmen.
De volle kerk onderstreepte de ver-
bondenheid tussen de geloofsge-
meenschappen.
Ik heb deze dienst als heel bijzonder
ervaren door de persoonlijke inbreng
van de voorbereidingsgroep en de
aanwezigen. Het vocaal ensemble
van de Corneliuskerk verleende de
viering extra diepgang met prachtige
muziek. De lezing uit Johannes 1:1-18
vormde een inspirerend begin van
het nieuwe jaar. Pastor Eugene Brus-
see van de Corneliusparochie gaf de
dienst met zijn woorden een warme
en open sfeer. Ook de voorbeden,
ingebracht door kerkgangers zelf,
maakten de viering persoonlijk en
betekenisvol.
We hebben van de aanwezigen veel
positieve geluiden gehoord en ik
hoop dat we volgend jaar weer zo'n
mooie dienst kunnen organiseren.
Francien Rosing
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Het bed met de gouden poot
Zigmunds Skujinŝ 
Door de steeds voortwoekerende oorlog tussen Rusland en Oek­
raïne hebben we ook meer oog gekregen voor de Baltische staten:
Estland, Letland en Litouwen. Maar wat weten we van de geschie­
denis van deze landen, hun zorgen en verwachtingen? Horen ze
wel echt bij Europa of zijn ze toch een randgeval?
 
De op dit moment meest vooraanstaande schrijver van
Letland Zigmunds Skujinŝ schreef een prachtig boek over
de vijf generaties van een ondernemende familie, de
Vejagals. Ze wonen in een niet bestaand plaatsje bij Riga,
de havenstad van Letland. We worden meegenomen in
een stroom van lotgevallen, die vaak heel hilarisch zijn.
De stamvader Noass zou in de poot van zijn bed een
gouden schat hebben verborgen, waar alle volgende
geslachten (fanatiek) naar op zoek gaan. Vandaar de titel.
Er wordt stevig gedronken, en de weg naar huis verloopt
dan ook niet altijd zonder ongelukken. Ook wordt er in-
tens gevreeën, waarbij het vaderschap nogal eens ondui-
delijk blijft.
 
Tegelijk geeft dit boek een prachtige verbeelding van de
geschiedenis van Letland van de afgelopen 150 jaar.
Aanvankelijk had de Duitse lagere adel het hier voor het
zeggen. Zij waren veelal Lutheranen. De Eerste Wereld-
oorlog (1914 – 1918) en de Tweede (1940-1945) werden
in het gebied van Letland tussen Duitsland en Rusland
uitgevochten. Tijdens gevechtspauzes probeerde de
bevolking het hoofd boven water te houden. Een deel
van de familie Vejagals zocht daarbij steun in het protes-
tantse Lutherse geloof; anderen zochten hun heil in de
Russisch-Orthodoxe Kerk.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Letland deel van de
Russische invloedssfeer. 
Het is heel opmerkelijk dat Zig-
munds Skujinŝ als schrijver het
schrikbewind van Stalin (tot 1953)
en het latere restrictieve regime
van de Sovjetleiders heeft over-
leefd en kon blijven schrijven. Hij
ontkwam aan de golven van wil-
lekeurige annexaties en deporta-
ties, die ook de familie Vejagals
teisterden. Over de gruwelen van
de Duitse bezetting kon hij zich vrij
uiten. Maar over de tijd daarna
moet de lezer het doen met een paar terloopse opmer-
kingen, waar je bijna overheen leest. Zinsneden als ‘na
haar terugkeer uit Siberië’ en ‘sinds zijn verblijf in het
noorden’ verhullen een wereld vol onvoorstelbare ellen-
de.
 
Dit is het eerste boek van Sigmund Skujinŝ dat in het
Nederlands is vertaald. Wie een goede familieroman wil
lezen en een open oog heeft voor wat de geschiedenis
van een land met mensen doet, moet dit boek zeker ter
hand nemen.
Bert Kramer

De geschiedenis van de   
Ter Coulsterkerk
Dit jaar vieren we het 25-jarig jubileum van de Ter Coulsterkerk.
Deze kerk werd in 1966 gebouwd als de Moeder Godskerk, de kerk
van een Rooms-Katholieke parochie in Heiloo, en ontworpen door
de architect H.M. Koldewey.
Als zoon van B.J. Koldewey kwam hij in 1954 in het ar-

chitectenbureau van zijn
vader, dat zich te Voorburg
bevond. Hij is vooral bekend
door zijn modernistische
vormgeving van Rooms-ka-
tholieke kerken, waarbij
beton een belangrijk con-

structiemateriaal vormde. Tot zijn werken behoren onder
meer de H. Michaëlkerk (met B.J. Koldewey) in De Bilt
(1955), de Goede Herderkerk in Ede (1958), de Verrijze-
niskerk te Hilversum (1961), de Goddelijke Voorzienig-
heidskerk in de Vlijmense nieuwbouwwijk Vliedberg
(1962), de Heilige Josephkerk te Gouda (1962) en de Sint
Martinuskerk te Doesburg (1967).
De Moeder Godskerk is een moderne zaalkerk met een
ruitvormige plattegrond, typerend voor de architectuur
van kerken na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965).
Het is een stoer gebouw geworden, met wel heel veel
hoge bakstenen muren en weinig ramen, en ik denk dat
we zo’n kerk nu heel anders zouden bouwen, met meer
licht. Maar ruimte is er wel!
De oorspronkelijke naam van dit kerkgebouw weerspie-
gelt natuurlijk de belangrijke plaats die Maria inneemt in
de katholieke geloofstraditie.
Op 8 december 1967 is de Moeder Godskerk door bis-
schop Zwartkruis ingezegend. Maar in 1997 werd gecon-
stateerd dat de katholieke parochie genoeg had aan één
kerkgebouw. Nadat de parochianen waren geraadpleegd,
gaf de bisschop van Haarlem in oktober 1997 toestem-
ming om de Moeder Godskerk te onttrekken aan de
eredienst en plannen te maken voor de (ver-) nieuwbouw
van de Willibrorduskerk en -pastorie.
Op 13 oktober 1999 werd vervolgens het contract gete-
kend voor de verkoop van de Moeder Godskerk aan de
Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van
Heiloo, die in een proces van “Samen-op-Weg” waren.
Toen kreeg de kerk de naam Ter Coulsterkerk. In het
weekend van 9 en 10 december 2000 werd tijdens twee
eucharistievieringen op plechtige wijze afscheid geno-
men van de Moeder Godskerk en wordt de kerk overge-
dragen aan de Samen-op-Weg kerk.
Oorspronkelijk waren sommige ruimten van de kerk in
gebruik als pastorie. Daar woonden bijvoorbeeld van 1976
tot 1990 pastor Harte en zuster Juliette. De hoofdingang
aan de voorzijde van het gebouw was de entree van de
pastorie. Die ruimten zijn nu in gebruik voor allerlei ne-
venactiviteiten. In 2004 werd er een prachtig orgel toe-
gevoegd, gebouwd door de firma Pels & Rijcken, waar we
elke zondag van kunnen genieten.
Wat de toekomst van dit kerkgebouw is, weten we nog
niet. Er wordt al een poosje nagedacht over wat de beste
optie is, en ik wacht het met belangstelling af.
Geert Booij
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Een dagje uit…
In het kader van gemeentevorming
ontstond het idee om dagexcursies
voor gemeenteleden te organiseren.
Er is een werkgroep samengesteld,
bestaande uit Ed van den Berg, Bert
Kramer, Karin van Splunter en onder-
getekende.
De werkgroep is meteen enthousiast
aan de slag gegaan, maar wilde wel
voorzichtig starten en eerst nagaan
of er daadwerkelijk interesse is voor
dagexcursies. Het viel nog niet met-
een mee, maar uiteindelijk hebben
we een keuze gemaakt voor een
eerste dagje uit.
 
We willen nu alvast informatie ver-
strekken over wanneer en waarheen.
In een volgend nummer van het
kerkblad geven wij dan de details
zoals verdieping van de inhoud, de
prijs, het vervoer en de datum.
 
Wij willen in de tweede helft van april
op een zaterdag naar Amsterdam.
Daar bezoeken we 's ochtends het
Maarten Luther museum. Bert is vrij-
williger in het museum en kan dit
goed voor ons regelen.
Na de lunchtijd hebben wij een gids
besproken. Ik ken deze gids vanwege
mijn museumbezoeken. Met hem
maken we een wandeling door de
Joodse wijk.
Zo vlak voor de 4-mei-herdenking is
dit een goed moment om op deze
wijze nog eens extra stil te staan bij
alle oorlogen die op dit moment zo
veel slachtoffers eisen.
Het is een interessante rondleiding
met een uitstekende gids en we
hopen dat u dat ook gaat vinden.
Mocht u reeds vragen hebben dan
kunt u contact met mij opnemen
(0610117202).
 
Marien van der Wolf, namens de 
werkgroep 'Dagje Uit' (Heiloo & Limmen)

www.ronddewaterput.nl
mail: ronddewaterputnl@gmail.com

Rond de Waterput programma
21 jan.  Bijbels ABC -Ons Huis Limmen
24 jan. 3 Bronnen Pelgrimsroute - zie blz 3
29 jan. TIKVA, ontspanning - TCK Heiloo
  2 feb. ‘Op adem komen’ - Egmond-B.
  5 feb. Samen Koken Samen Eten - TCK
19 feb. Pas op de plaats & Loslaten - TCK
26 feb. 1e bijeenk. Matteüs- Willibrordushuis
 1 mrt. Niet te geloven Achterom - Limmen
 
Zie het nieuwe programmaboekje
Voorjaar-2026 dat u in dit kerkblad
vindt of in één van de vele kerken.

www.rvkcastricum.nl

Lezing: Een jaar vrijheid – een reis
door het hart van Syrië.
Op deze bijzondere zondagmiddag
nemen de Syrisch-Nederlandse dich-
ter Zafer Alsadaka en Arabiste Dafne van
Baarle u mee op een literaire en cul-
turele reis naar Syrië. Een land dat op
8 december '24 eindelijk werd bevrijd
van het bewind van dictator Al Assad.
Na jaren van verwoestende oorlog is
het beeld van Syrië getekend door
leed en verlies. Maar Syrië is zoveel
meer: een land met een eeuwenoude
beschaving, een rijke geschiedenis en
een ongeëvenaarde culturele erfenis.
Laat u meenemen door verhalen,
indrukwekkende beelden en de
krachtige poëzie van Zafer Alsadaka –
een ode aan het land, de mensen en
de veerkracht van een volk dat na
duisternis weer licht ziet. 
Zondag 1 februari om 15:00 uur in
de Dorpskerk in Castricum
Bijdrage: € 5 (incl. koffie/thee)

Cursus – Moderne Profeten 
door ds. Rik Willemsen
Bij een profeet denk je misschien aan
iemand uit Bijbelse tijden. Maar onze
tijd heeft ook zijn profeten. Mensen
die op zoek gaan naar waarheid in
deze gistende tijd, waarin zoveel in
beweging is. Profeten zien scherp en
spreken zich uit. Vaak is hun bood-
schap ongemakkelijk en tegendraads
maar hun woorden zijn ook heilzaam
en zetten mensen in beweging.
Met de politicus Richard von Weizsäcker 
denken we na over het overbruggen
van stigma’s en vooroordelen in een
cultuur waar “cancelen” de norm is.
De anglicaans priesteres Tish Warren laat
ons het heilige ontdekken in het ge-
wone leven.
De componist Arvo Pärt laat de profeti-
sche kracht van muziek horen. 
Donderdag 5 en 19 februari, 5 maart
Van 14:00 tot 15:30 uur in De Schakel
Bijdrage: € 5 per middag

Workshop Gregoriaans 
door Marcel Zijlstra
Net als de in de Synagoge en de
Moskee, waar heilige teksten altijd
worden gezongen, heeft de ooit on-
gedeelde Kerk haar eigen muziek om
de Bijbel te verklanken: het gregori-
aans. Deze eenstemmige muziek is in
eerste instantie vooral gebaseerd op
het Boek der Psalmen, oeroude Jood-
se religieuze poëzie.
Wat maakt het gregoriaans tot de
uitgelezen liturgische muziek van de
Kerk, waarin schuilt zijn kracht en hoe
gaat dit repertoire om met zijn be-
langrijkste bron, de Bijbel?

Marcel Zijlstra was docent gregori-
aans en schreef een
proefschrift over  de
mondelinge overle-
vering van het grego­
riaans.
Zondag 15 febr. om 15:00 uur in de
Dorpskerk in Castricum
Bijdrage: € 10 (incl. koffie/thee)
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De vreugde voert ons naar dit huis
Waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
 
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.
 
Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.
 
Lied 280 uit het liedboek.
 
foto: Ritske Velstra


