
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
   Spiritualiteit en geloofsverdieping 
   Samenwerkende kerken Heiloo,  
   Limmen en omstreken 
 

  
            

 Programma najaar 2025 



 

 
Voorwoord 

bij het programma ‘Rond de Waterput’ najaar-2025 
 
‘Rond de Waterput’ is een initiatief van de gezamenlijke kerken in de 
regio Heiloo. Zij biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale en 
andere activiteiten op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping.  
 

Hierbij gaat de aandacht ook naar cultureel relevante en 
maatschappelijke onderwerpen. Ook belangstellenden die minder of 
niet zo vertrouwd zijn met ‘het kerkelijk leven’ zijn van harte 
uitgenodigd! 
 

Op het programma najaar-2025 staan diverse activiteiten, lezingen en 
gespreksgroepen rondom levensbeschouwing, zingeving en persoonlijke 
ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor kunst en muziek. U kunt ook 
genieten van een mooie film of een bijzondere wandeling. 
 

 
U kunt u het best van te voren aanmelden.  
Kijkt u vooral nog even op de website of er bijzonderheden zijn: 
 

Informatie:    www.ronddewaterput.nl 
Aanmelden:  ronddewaterputnl@gmail.com of 072-5330906 
 

U bent van harte welkom! 
 

Marieke Hoetjes, André Burghardt, Helga Frömming, Eugène Brussee, 
Igno Osterhaus, Dineke Vahl en Ditje van Genderen 
  
 
 

http://www.ronddewaterput.nl/
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1. Drie Bronnen Pelgrimsroute  
De Drie Bronnen Pelgrimsroute is een 
uniek wandel-concept van 40 dagen 
herhaling. Door 40 dagen dezelfde route 
te lopen leer je je omgeving beter kennen 
en als je samen loopt leer je elkaar en 
jezelf beter kennen. De seizoenen zorgen 
bovendien voor een wisselend decor. 
 
De route zelf is niet alleen goed voor 
lichaam en geest, maar blijkt ook bezield 
te zijn door mystiek, kunstenaars, 
geleerden en geestelijken. Er zijn maar 
liefst drie kloosters, drie heilige bronnen, 
zes kerken, twee labyrinten en zelfs 
prehistorische rituele plaatsen. 

 

De beleving staat centraal en de ervaring leert dat geen enkele dag hetzelfde is  
en dat er verdieping ontstaat in de wandelaar of pelgrim. Daarnaast bouw je 
vriendschappen op met mens, dier en omgeving. De route wordt een beetje 
van jezelf. 
 

Er zijn punten om stempels te verzamelen en in het logboek een tekst achter te 
laten. Op deze manier ontstaat het 40-daagse persoonlijke dagboek, waarin 
ruimte is om je beleving en stempels te noteren voor elke dag die je 
meemaakt. Ook zijn er in het wandeldagboek zikrs (woord of korte zin 
langdurig herhalen) opgenomen om mee te nemen en te herhalen ter 
inspiratie. 
  

Laat je verrassen en kijk wat de 40-daagse pelgrimage voor je in petto heeft 
door een keertje mee te lopen!  
 

Wanneer en waar: elke zaterdag  
v.a. station Heiloo om 9.55 uur (naar de ‘start’ 
bij de Willibrorduskerk)   
Meer informatie vindt u op sufitrail.nl  
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2. Expositie van KinK  
     in het Willibrordushuis  
Dit keer heeft de groep Kunst in de Kerk in 
Alkmaar (KinK) gekozen voor een 
overzichtsexpositie. In deze expositie zijn 
kunstwerken vanuit verschillende Bijbelse 
verhalen en thema’s van de afgelopen jaren 
te zien. Wij hebben een selectie gemaakt en 
daarmee deze expositie opgebouwd. 
 

Wij werken ieder jaar met een Bijbels thema 
of verhaal, waarmee wij aan de slag gaan met 
verschillende technieken zoals fotografie, 
dichtkunst, schilderkunst en naaldkunst. 
 

Wie:  leden groep Kunst in de Kerk 
Waar: Willibrordushuis, Westerweg 267 Heiloo 
Wanneer:  september-november 2025, iedere ochtend behalve zaterdag 
 
 
3. Even tot rust komen: stiltewandeling   
Vrijdagavond is een uitgelezen moment om de gebeurtenissen van de week te 
verwerken, de drukte af te schudden en de rust welkom te heten. 
 

We wandelen een klein uurtje op 
gemoedelijk tempo in stilte door de 
natuur.  
Zo nemen we niet alleen de natuur bewust 
waar, maar komen ook zelf tot rust door 
de verbinding met de omgeving.  
Gedurende de laatste 20 minuten is er 
gelegenheid om zachtjes ervaringen te 
delen of de wandeling in stilte af te maken. Daarna kunnen we bij een bakje 
thee of koffie napraten en het weekend in alle rust welkom heten.  
 

19 september  18.00 uur, startpunt: mozaïek-bankje bij de Witte Kerk, Heiloo 
  3 oktober 18.00 uur, startpunt: parkeerplaats Baafje / Zwembad Loos 
10 oktober 18.00 uur, startpunt: ingang Adelbertusakker, Egmond  
17 oktober 18.00 uur, startpunt: mozaïek-bankje bij de Witte Kerk, Heiloo 
Bij sterke regen of onweer gaat de wandeling niet door. 
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4. ‘Schemermens’  
 muzikaal verteltheater - over leven na een oorlog 
 

‘Trio Wilde Eend’ dat eerder 
dit jaar in februari de 
indrukwekkende en roerende 
voorstelling ‘De poppenspeler 
van Warschau’ heeft 
opgevoerd, zal op vrijdag 19 
september de theatrale 
voorstelling ‘De 
Schemermens’ opvoeren. 
De voorstelling is ditmaal in 
de Willibrorduskerk te Heiloo. 
 

Kort na de Tweede Wereldoorlog gaat de joodse advocaat Salomon Zeitscheck 
op zoek naar antwoorden om zijn menselijkheid te hervinden. Hij vertoeft vaak 
in de schemering, tussen de schimmen van zijn verdwenen geliefden. Al 
denkend en schrijvend probeert Zeitscheck een uitweg te vinden. De Bijbelse 
figuur Job helpt hem daarbij. Maar een onverwacht geschenk zet hem op een 
heel ander spoor.  
 

‘Schemermens’ is een aangrijpend verhaal gebaseerd op de novelle ‘Drie rode 
rozen’ en de oorlogsdagboeken van de joodse auteur Abel Herzberg (1893 – 
1989). Romanpersonage Salomon Zeitscheck wordt vaak beschouwd als het 
alter ego van de schrijver die tijdens de oorlog in concentratiekamp Bergen-
Belsen gevangen zat. 
 

Trio Wilde Eend bestaat uit  
Gottfrid van Eck -theaterspel en klarinetten, 
Juul Beerda -accordeon en  
Jiska ter Bals -viool.  
Regie: Eugène Ligtvoet. 
 

Van harte welkom bij deze voorstelling!  
 

Wie:  Trio Wilde Eend 
Waar:  Willibrorduskerk Heiloo, Westerweg 267 
Wanneer: vrijdagavond 19 september, aanvang 20.00 uur 
Er is een collecte na afloop van de voorstelling ter bestrijding van de kosten 
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5. Film in de Vredesweek  
De film die we gaan zien heeft in maart j.l. de 
Oscar voor beste documentaire gewonnen. De 
film is gemaakt door een palestijns-israëlisch 
collectief en wil niet polariseren maar onrecht 
aan de kaak stellen. De makers filmden vanaf 
2019 de stelselmatige verwoestingen - door 
Israëlische kolonisten - van de Palestijnse nederzettingen op de Westelijke 
Jordaanoever.  
 

De documentaire laat zien hoe een jonge Palestijnse activist zich verzet tegen 
de pogingen van het Israëlische leger om zijn dorp van de aardbodem weg te 
vagen. De soldaten willen het gebied gebruiken voor een ‘militair oefenterrein’. 
Overdag leggen bulldozers dorpen plat, ’s nachts bouwen wanhopige inwoners 
hun huizen weer op. De film is een krachtige en urgente getuigenis van de 
realiteit waarmee Palestijnse gemeenschappen geconfronteerd worden.  
Na afloop van de film is er gelegenheid tot nagesprek (met Helga Frömming). 
 

Wanneer: vrijdag 26 september om 19.30 uur  
Waar: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo 
Bijdrage:  € 5,- per persoon 
 
6. Marc Chagall en Mozes – een bijzondere relatie 

Marc Chagall is niet alleen de kunstenaar van de 
geweldige kleuren - maar ook van het gevoel.   
Zijn werken zijn speels, vrolijk en vol van warmte en 
dynamiek. De figuren lijken te bewegen en het 
verhaal persoonlijk te vertellen. 
 

Wij volgen Chagall naar zijn tweede bezoek in Parijs 
waar hij de opdracht krijgt tot het maken van etsen 
o.a. van de Bijbel. Hij zal de uitgave ervan pas 
meemaken in zijn derde periode in Frankrijk, na zijn 
periode in Amerika. Deze tijdspanne komt duidelijk 
naar voren in de verschillen van zijn kunstenaarschap.  

We zoomen deze avond in op de persoon van zijn alter ego: Mozes  
en maken een groot deel van diens uittocht en (zelf)verheerlijking mee. 
 

Wie: ds. Pieter van der Woel, Stichting Zingevende Ambachten 
Wanneer en waar: dinsdag 30 september, 20.00 uur, Ter Coulsterkerk 



5 
 

7. Bijbels ABC in Limmen  
Het evangelie zoals Markus dat heeft opgeschreven is 
ouder dan zoals Mattheüs en Lukas dat hebben gedaan. 
De laatst genoemden hebben overigens wel dankbaar 
gebruik gemaakt van het werk van Markus.  
 

In de komende winter willen we ons aan de hand van 
Markus laten mee nemen in het verhaal aangaande 
Jezus. We doen dat zoals altijd door zorgvuldig hoofdstuk 
voor hoofdstuk te lezen en te beluisteren en te 
bespreken. Uiteraard zal ook aan de orde komen waarom 
Johannes hier niet genoemd wordt.  
 

Wie:  ds. Dick Nicolai 
Waar:   ‘Ons Huis’, Zuidkerkenlaan 23 in Limmen 
Wanneer:  woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur 
  8 en 22 oktober, 5 en 19 november, 3 dec. 
  21 januari 2026, 4 en 18 februari 
Aanmelden: dicknic@ziggo.nl of 072-7435166 
 
 
8. Op adem komen in het kleine kerkje naast de abdij in Egmond-Binnen.  
Elke twee weken kan dat. Op initiatief van de abt 
van de abdij komen we samen in de ‘Buurkerk’. 
We maken het licht, laten ons verder leiden op 
het pad door te luisteren naar bekende en minder 
bekende verhalen uit de bijbel. We maken ruimte 
voor stilte en al dan niet hardop uitgesproken 
gedachten die ons bezighouden. Met elkaar 
zoeken we uit wat de dieren in de verhalen van 
Toon Tellegen vinden en sluiten af met een kop 
koffie of thee. Wees welkom. 
Voor meer informatie: 
wijkomenopadem@gmail.com 
 

Wie:  Nico Knol en Marius Prein 
Waar:  Buurkerk, Abdijlaan Egmond-Binnen 
Wanneer:  vanaf maandag 13 oktober om de week om 19.30 uur 
Bijdrage:  vrijwillige bijdrage na afloop (contant) 

mailto:dicknic@ziggo.nl
mailto:wijkomenopadem@gmail.com
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9. TIKVA 
Hebt u last van onrust of stress?  
Verlangt u naar een moment rust voor uzelf?  
Dan is TIKVA iets voor u. 
 

TIKVA is een vorm van 
ontspanning met behulp 
van rustige bewegingen. 
Door het bewegen 
ontspant uw lijf waardoor 
er ook rust in uw hoofd 
ontstaat. 
De rustige bewegingen zijn 
eenvoudig en effectief, 
zorgen voor spieropbouw, 
vergroten de mobiliteit, 
zorgen voor een betere 

ademhaling en bevorderen de bloedcirculatie. Tussendoor bieden 
bemoedigende en opbouwende Bijbelteksten kracht en inspiratie. 
 
Op het eerste gezicht lijkt TIKVA op Yoga, maar het is wezenlijk anders. 
De bedoeling van TIKVA is dat lichaam en geest zich volledig richten op 
God en daardoor diepe rust wordt ervaren. U hoeft niet slank en 
getraind te zijn. Iedereen kan meedoen. Het kan zelfs zittend op een 
stoel. 
De sessie duurt ca. drie kwartier en wordt geleid door Betty Nobel. 
Doe makkelijk zittende kleding aan en neem (als u het hebt) een matje 
mee.  
Aanmelden hoeft niet, maar we vinden het wel prettig als u laat weten, 
dat u komt (h.fromming@pknheiloo.nl of 06- 45 59 61 56). 
 
Wie: Betty Nobel 
Wanneer: donderdag 30 oktober en 29 januari 2026 om 19.30 uur  
Waar: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo 
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10. Bibliodans: Thema Water  
Wilt u een keer een Bijbeltekst op een geheel andere – maar zeer intensieve 
manier ervaren? Wilt u verfrissende nieuwe inzichten opdoen? 
Doe mee en laat u verrassen! 
   

Geen zorgen: Bibliodans is geen 
kringdans, geen gehuppel in een 
lijn en ook geen wilde ritmische 
bewegingen.                                           
Ritmegevoel en souplesse zijn 
absoluut niet nodig. 
Bibliodans betekent een Bijbeltekst 
tot in uw kleine tenen doorvoelen 
met behulp van muziek en 
beweging. U leest de tekst als het                                           foto: Rob van Herwaarden  
ware met uw lichaam en u geeft er in beweging antwoord op.  
Laat u meenemen in een bijzondere belevenis door de zeer ervaren 
workshopleidster. Zij is danseres en theoloog en haar proefschrift heeft de titel 
“Tango met God”. Wie wil er nou niet met God door het leven dansen? 
 

Workshopleidster: Riëtte Beurmanjer 
Wanneer: zaterdag 1 november van 14.30 tot ca. 16.30 uur  
Waar:  Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo 

Aanmelden: uiterlijk 20 oktober via 
 h.fromming@pknheiloo.nl of 06- 455 961 56 
Een financiële bijdrage tussen € 5 en € 10 zou fijn zijn, maar is geheel vrijwillig. 
 
 
11. Lessen voor de 21ste eeuw - in 

gesprek met de Najaarsheiligen  
 

In het najaar vieren we drie heiligen die al 
eeuwen een vormende rol binnen het 
Christendom hebben. Er is kunst in overvloed 
rondom deze drie heren. Zij leefden erg lang 
geleden. Welke boodschap hebben zij voor 
mensen in de 21ste eeuw? Hebben ze ons 
nog meer te zeggen dan schuimpjes, 
pepernoten en kinderliedjes bij de deur? 
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Gedurende drie avonden bevragen wij het leven van deze heiligen op hun 
betekenis voor de uitdagingen van de postmoderne wereld. 
Hartelijk welkom! 
 

De avonden beginnen om 20.00 uur in de Ter Coulsterkerk (Holleweg 111). 
Een bijdrage van € 5 per avond stellen we op prijs maar is geheel vrijwillig. 
 

Vrijdag 7 november met ds. Robert Blaauw 
- Sint Willibrordus: Moedig het woeste land in 

Dinsdag 25  november met Joop Tulp  
- Sint Nicolaas: Oog voor de ander 

Vrijdag 12 december met ds. Helga Frömming  
- Sint Maarten: Behoeften waarnemen 

 
 
12. Openbaring beleven: Efeze en Laodicea  

 

Wie waren de zeven gemeenten uit het Bijbelboek Openbaring?  

Johannes krijgt de opdracht om aan elk van deze gemeenten een brief te 
schrijven, waarin de gemeenten er (bijna) allemaal behoorlijk van langs krijgen.  
Wat speelde er in die gemeenten? Wat voor soort types waren het? Hoe 
leefden zij? Hoe gedroegen ze zich? Wat vonden ze belangrijk? Wat deden zij in 
hun vrije tijd? Waar liepen ze tegenaan? 
 

Johann van der Bijl, neemt u deze avond mee naar twee van de zeven steden: 
Efeze en Laodicea. Hij brengt de twee steden voor u tot leven met behulp van 
foto’s van een recente reis en boeiende verhalen vol menselijkheid en humor.  
De lezing is in het Engels maar wordt ter plekke voor u vertaald. 
 

Wie:  Johann van der Bijl (predikant Christ Church, Heiloo) 
Wanneer:  donderdag 13 november, 19.30 uur 
Waar:  Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo 

Bijdrage:  € 5,- stellen we op prijs, maar is niet verplicht! 
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13. Niet te geloven! 
“Niet te geloven!”, hoe vaak 
denken we dat niet in deze 
wonderlijke en spannende tijd? 
  

Een avontuurlijke reis langs 
hoogten van verwondering en 
afgronden van verbijstering. 
Over geloof en leven én over de 
kracht daarvan! 
 

Een uurtje beeld, muziek en poëzie met achterom: 
 

• Hans van der Laan, fluit, EBI, klarinet en zang  
• Henk Engel, zang en gitaar 
• Henk van Meegen, piano 
• Jan Tulp, zang, gitaar en accordeon 

 
 

Wanneer: donderdag 20 november om 20.00 uur 
Waar:  Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo 

Bijdrage: € 7,50 per persoon (contant) 
 
 
14. Lezing over Augustinus  
Augustinus heeft vele protestantse en katholieke 
christenen geïnspireerd.  
Hij werd een belangrijke theoloog in de overgang 
van oudheid naar Middeleeuwen. Veelvuldig 
geciteerd door Calvijn als man van genade maar 
tevens een kerkvader bij wie de liefde voorop stond.  
 

Wie is deze man die begon als dronken student maar 
al zoekend tot geloof kwam?  
 

Wie:  pastor Eugène Brussee 
Waar:  H. Corneliuskerk,  
  Dusseldorperweg 74 in Limmen 
Wanneer:  woensdag 26 november om 19.30 uur 
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15. Preek van de Leek 
Ook dit najaar heeft Rond de Waterput weer een dorpsgenoot bereid gevonden 
om een ‘Preek van de Leek’ te houden. De ‘preker’ trakteert ons op levenslessen 
en deelt met ons bronnen van inspiratie. Na afloop is er gelegenheid om - onder 
het genot van een drankje - na te praten met de (s)preker en met elkaar.  
 
 
 
 

 
 
 
 

       
  

             
 
 
             Foto: Ed Bausch 

De  ‘Preek van de Leek’  op 30 november wordt verzorgd door 
Rob van der Wal, klimaatburgermeester van Heiloo 

 

Sinds september 2021 mag Rob van der Wal zich klimaatburgermeester van 
Heiloo noemen. De klimaatburgemeester inspireert om stappen vooruit te 
zetten op het vlak van duurzaamheid en verbindt mensen, bedrijven en 
overheid met elkaar in deze zoektocht. Rob is dan ook actief bij Heiloo 
Duurzaam, een samenwerking tussen inwoners, bedrijven en de gemeente met 
het doel om in Heiloo grote stappen te zetten in richting duurzaamheid.  
 

Daarnaast is Rob eigenaar van Ciro Pack, een bedrijf dat niet alleen een 
duurzaam product máákt maar dit op geheel duurzame wijze doet. Zelfs over 
bijenvriendelijke bloemen in de tuin wordt nagedacht! 
 

Duurzaamheid is Rob’s missie. Daar heeft hij alles voor over. Zo veel, dat voor 
hem als ondernemer niet winstmaximering maar de bewaring van Gods 
schepping het hoogste doel is. Zijn enthousiasme is aanstekelijk.  
Een inspirerend uur is gegarandeerd.  
 

Wanneer:  zondag 30 november om 16.00 uur (inloop v.a. 15.30 uur) 
Waar: Witte Kerk, Raadhuisweg 32 Heiloo  
Bijdrage:  er is een collecte bij de uitgang  
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16. Vanuit verwachting leven - 
avondgebed en gespreksgroep in Advent  

In de adventstijd staat verwachting centraal.  
Wie uit vreugdevolle verwachting kan leven ervaart kracht en tevredenheid. 
Maar uit verwachting leven is best een kunst. Ongeduld, teleurstelling en 
twijfel beginnen snel te knagen.  
Tijdens het avondgebed in de stijl van Taizé geven we in woord, lied en stilte, 
ruimte aan onze verwachtingen.  
Vanaf ca. 20.15 uur praten we in een gespreksgroepje door over het 
onderwerp. Tussendoor is er ruimte voor koffie, thee en een babbeltje.  
U kunt ook alleen aan het gebed of alleen aan de gespreksgroep deelnemen. 
 

Wie: ds. Helga Frömming 
Wanneer:  maandag 1 december: Leven vanuit verwachting – een kunst? 
 maandag 8 december:  Teleurgestelde verwachtingen 
  donderdag 18 december: Wachten op vrede en gerechtigheid 
Welke tijd: om 19.30 uur avondgebed; om ca. 20.15 uur ‘gespreksgroep’ 
Waar: Witte Kerk, Raadhuisweg 32 Heiloo 
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17. Kerststallen expositie in de St. Jacobuskerk Akersloot 

Voor de zesde keer is er een kerststallen-tentoonstelling in de St. Jacobskerk.  
Dit jaar worden ongeveer 300 kerststallen opgesteld. Stuk voor stuk mooie 
exemplaren en ze komen uit alle delen van de wereld.  
  

De prachtige collectie kerststallen van veel parochianen krijgen een mooie plek 
in de kerk. Een traditie is, dat de Jacobus kerk met Kerst sfeervol wordt versierd 
met bloemen, kerstgroen en heel veel lichtjes.   
En er is ook aan de kinderen gedacht: voor hen is er een eigen plek in de kerk 
waar hun knutsels en creatieve bouwwerken tentoongesteld zijn.  
Kortom de moeite waard om de Jacobuskerk te bezoeken.  U bent van harte 
welkom in de Jacobus kerk, ingang Julianaweg Akersloot. De toegang is gratis!  
Koffie, thee en limonade staan klaar. 
 

Waar:  H. Jacobuskerk, Kerklaan 37, 1921 BK Akersloot 
Wanneer: v.a. donderdag 18 december t/m zondag 4 januari  
 dagelijks van 14.00 tot 16.30 uur,  

zon- en feestdagen van 11.00 tot 16.30 uur 
 
 

18. Verbinding door zingen: Christmas Carols 
Van samen zingen word je blij.  
Dat mag wel even in de drukte voor kerst.  
Hartelijke uitnodiging om op vrijdag 19 december  
in de Witte Kerk Christmas Carols te komen zingen 
bij de kerstdoorloop (kaarsje aansteken, chocolademelk drinken, kerststal 
kijken). Wilt u deel uit maken van het gelegenheidskoortje dan kunt u zich tot 
uiterlijk 1 december opgeven bij Helga Frömming: 06 -45 59 61 56  
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19.   Activiteiten van de Raad van Kerken van Castricum 
De activiteiten van de Raad van Kerken Castricum voor dit seizoen zijn weer 
gevarieerd, aansprekend en vooral oecumenisch.  
Iedereen is welkom, lid van een kerk of niet. 
   

Uit het programma 2025 - 2026: 
• Eens per maand Sacred Dance o.l.v. Corine Zwaan in de Schakel (Kerkpad 1) 
• de Oecumenische Vrouwen Gespreksgroep komt vanaf 11 september iedere 

2e donderdagmiddag in de Schakel, Kerkpad 1, Castricum bij elkaar.  
• Op Vredeszondag 21 september treden de broers Van Arkel op in de 

Dorpskerk (Kerkpad 1, Castricum) met de voorstelling ‘Onze Vader’. 
• Derk Walters, redacteur van de NRC, houdt op dinsdag 7 oktober in ‘de 

Schakel’ (achter de Dorpskerk) een lezing over zijn boek: Israël-Palestina. 
• Tijdens de cursus Poëzie en Geloof bespreekt Hanneke Klinkert maandelijks, 

v.a. donderdag 2 oktober, poëzie van Wislawa Szymborska in de Schakel. 
• Vrijdagavond 17 oktober houdt Rosanne Kropman een lezing over 

Struikelstenen in de Dorpskerk. 
• In de Dorpskerk is zaterdag 29 november de vertelvoorstelling ‘De kleine 

Goedheid - naar Levinas’ door Pauline Seebregts,  
• Matthijs Vlaardingerbroek met een voorstelling over de verloren zoon, 

zondag 9 februari om 15 uur in Nieuw-Geesterhage in Castricum. 
 

Het volledige programma kunt u vinden op www.rvkcastricum.nl 
U kunt zich daar ook aanmelden.   
Afmelden via een mail naar info@rvkcastricum.nl of via WhatsApp 06 8140 811 

 
 
 

http://www.rvkcastricum.nl/
mailto:info@rvkcastricum.nl


 

14 
 

Rond de Waterput najaar - 2025 

 

    Aanmelden via ronddewaterputnl@gmail.com of 072-5330906 
                         Informatie:     www.ronddewaterput.nl 

Datum Nr.  Waar Blz. Tijd 

23 aug. 1 ‘Drie bronnen’ pelgrimsroute (wekelijks) v.a. station Heiloo 1 9.55 u. 

1 sept. 2 Expositie Kunst in de Kerk = KinK Willibrorduskerk 2 - 

19 sept. 3 1e van 4 – Stiltewandeling op vrijdag div. zie pag. 2  2 18.00 u. 

19 sept.  4 ‘Schemermens’ - Trio Wilde Eend Willibrorduskerk 3 20.00 u. 

26 sept. 5 Filmavond ‘No other Land’ Ter Coulsterkerk  4 19.30 u. 

30 sept. 6 Lezing Chagall en Mozes – Pieter v.d. Woel Ter Coulsterkerk 4 20.00 u. 

8 okt. 7 1e bijeenk (elke 2 wkn)  Bijbels ABC Ons Huis Limmen 5 14.30 u. 

13 okt. 8 1e bijeenk. (elke 2 wkn) ‘Op adem komen’ Buurkerk Egm.-B.  5  19.30 u. 

30 okt. 9 1e van 2 – TIKVA - Ontspanning - Betty Nobel Ter Coulsterkerk 6 19.30 u. 

1 nov. 10 Bibliodans – Riëtte Beurmanjer Ter Coulsterkerk 7 14.30 u. 

7 nov. 11 1e Lessen voor de 21ste eeuw, Najaarsheiligen – div. Ter Coulsterkerk 7 20.00 u. 

13 nov. 12  Lezing Openbaring beleven: Efeze en Laodicea Ter Coulsterkerk 8 19.30 u. 

20 nov. 13  ‘Niet te geloven!’ - muziekgroep Achterom Ter Coulsterkerk 9 20.00 u. 

25 nov. 11 2e Lessen voor de 21ste eeuw, Najaarsheiligen – div. Ter Coulsterkerk 7 20.00 u. 

26 nov. 14 Lezing over Augustinus  door pastor Eugène Brussee Corneliuskerk 9 19.30 u 

30 nov. 15 Preek van de Leek: Rob van der Wal Witte Kerk 10 16.00 u. 

1 dec. 16 1e bijeenk. Uit verwachting leven - Avondgebed en Witte Kerk 11 19.30 u. 

              en gespreksgroep in Advent - Helga Frömming  Witte Kerk 11  20.15 u. 

8 dec. 16 2e bijeenk. Uit verwachting leven – zie pag.11 Witte Kerk 11 19.30 u. 

12 dec. 11 3e Lessen voor de 21ste eeuw, Najaarsheiligen – div. Ter Coulsterkerk 7 20.00 u. 

18 dec. 16 3e bijeenk. Uit verwachting leven -  zie pag. 11 Witte Kerk 11 19.30 u. 

18 dec. 17 Kerststallen expositie in Akersloot – t/m 4 jan. ’26 St. Jacobuskerk 12 14.00 u. 

19 dec. 18 Verbinding door zingen: Christmas Carols Witte Kerk 12 16-18 u 

-  19 Raad van Kerken Castricum - activiteiten  13 -  

29 jan. 9 2e van 2 TIKVA-2 Ontspanning -  Betty Nobel Ter Coulsterkerk 6 19.30 u. 
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