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'Stage lopen' 
in de Ter Coulsterkerk
Onlangs nam de leiding van de kin-
dernevendienst afscheid van David
van der Woel. David is 12 jaar en gaat
nu naar het vervolgonderwijs.
David is geïnteresseerd in veel zaken
en daarom dachten we dat het goed
zou zijn, dat hij ook eens verder
rondkeek in de kerk. Hij gaat daarom
per 1 september (als er kinderneven-
dienst is) meedraaien met de koffie-
dienst, met de kosters én met de ca-
meraploeg. We vinden het leuk om
zijn commentaar op deze activiteiten
te horen en te zien of er voor hem
ook iets bij zit, wat hij leuk zou vinden
om te blijven doen. In een gesprek
met hem begreep ik dat hij ook wel
eens de schriftlezing wil verzorgen,
kortom we wachten af….
Voorlopig zijn we blij met hem en
weet u waarom een jonge man uw
koffie inschenkt of de kerkklok luidt.
Roelie van Diest

Gezamenlijke
bijeenkomst Rentmeesters
 
Enige tijd geleden hebben de kerk-
rentmeesters van Limmen en Heiloo
een gezamelijk overleg gehad. Aan-
leiding was het samen werken aan de
zogenaamde 'solvabiliteitsverklaring',
die nodig was om landelijke toestem-
ming te krijgen voor het openzetten
van de predikantvacature.
Samenwerken is nuttig en ook nog
eens leuk! Er werd ondermeer ge-
sproken over de ervaringen van Lim-
men met betrekking tot het instand-
houden van deze historische Protes-
tanse Kerk. Daar kunnen we in Heiloo
met de Witte Kerk ons voordeel mee
doen. Een rondleiding in en om de
kerk kon niet ontbreken.
 
Bedankt voor de gastvrijheid Limmen!
Pieter Jan van Roon

Kom erbij!
Woensdag 27 september is in Lim-
men weer een Samen Eten - maaltijd
voor wie aan wil schuiven voor wat
gezelligheid, in de Protestantse Kerk
aan de Zuidkerkenlaan 25. De deur
staat open vanaf 17.00 uur en om
17.30 uur begint de maaltijd.
Graag opgave v.a. 13 september i.v.m.
de voorbereiding en het aantal plaat-
sen: tel. 5052871 of per email:
margreetdenekamp@outlook.com
Bij de uitgang staat een mandje voor
een vrijwillige bijdrage.
U bent van harte welkom!
Elleke Metz, secr. diaconie Limmen

Woensdag-koffie Limmen
De 3e woensdag van de maand, 
woensdag 20 september, is er weer
een koffieochtend in ‘Ons Huis’ aan
de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen, van
10.30 tot 11.30 uur.
Iedereen is van harte welkom om
elkaar te ontmoeten en als afsluiting
te luisteren naar een mooi gedicht.
Voor vragen/vervoer kunt u bellen
met Margreet Denekamp, 072-5052871
of Bea Nicolai, 072-7435166

Wie de jas past,
trekke hem aan...
Heel bijzonder. Soms zijn er kerkgan-
gers die - na een warme kerkdienst -
zo ‘zonnig’ de kerk uitgaan dat ze hun
jas blijkbaar vergeten!
Herkent u een jas, geef dat dan even
door aan Jan Bras.
Wanneer niemand zich meldt zullen
de jassen aan de ‘kledingbank’ wor-
den geschonken.
Pieter Jan van Roon

Bericht van de
beroepingscommissie
In de afgelopen weken is telefonisch
contact gelegd met een aantal be-
roepbare kandidaten. Aan de geïnte-
resseerden is een informatiepakket
gestuurd met informatie over de
burgerlijke en kerkelijke gemeenten
van Heiloo en Limmen.
Door de vakantieperiode wordt hier
begin september een vervolg aan
gegeven.
Lies Koenderman

 
 
 
 
 
 
 
 
7 September is er weer gelegenheid 
om samen te eten in de Ter Coulster-
kerk. We beginnen om 18.00 uur.
Het driegangenmenu kost, inclusief
koffie of thee na afloop, € 5,- (contant).
Een glas wijn of frisdrank is € 1,50.
Met diëten wordt rekening gehouden.
Tot de dinsdag voorafgaand aan de
maaltijd 20.00 uur kunt u zich aan-
melden bij Gina Timmerman:
g_timmerman50@kpnmail.nl
of 072-8795384
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Een boom opzetten
De zomerperiode ligt achter ons en de scholen maar ook de
kerken maken deze maand een frisse start.We vieren dat binnen
de kerk vaak met een speciale (start)dienst. In Limmen op
zondag 3 en in Heiloo op zondag 10 september.  In dit kerkblad
leest u er meer over. Wat is het fijn om elkaar na de vakantie
weer te zien en te spreken. Even lekker met gemeenteleden 
'bomen' over zaken die we hebben meegemaakt en die ons
bezig houden.
 
Over bomen gesproken, die ziet u in dit nummer regelmatig
terugkeren. Op de voorpagina een foto van een oude olijfboom.
In de bijbel wordt de olijfboom vaak als symbool van vrede en
geluk gezien; de olijftak is een teken van hoop. Toepasselijk bij
een nieuwe start van het seizoen!.
 
Op pagina 5 schrijft Geert Booij ook over een bijzondere boom,
de Ginkgo of Japanse notenboom, een boom die staat voor
vriendschap. Voldoende inspiratie voor een goede start lijkt ons!
Op pagina 12 sluiten we af met een prachtig gedicht van Fetze
Pijlman getiteld: "Onder de bomen".
 
Ook dit nieuwe seizoen kunt u de redactie weer informeren
over het wel en wee in uw gemeente. Foto's zijn daarbij altijd
welkom.
 
Wij wensen u weer veel leesplezier!
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Kerkdiensten
3 september, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: + KinderNevenDienst
ds. N.M. Visser, Noord-Scharwoude
collecte: KiA Israël (mensenrechten)
Protestantse Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
Gemeentezondag (zie hiernaast)
collecte: KiA Israël (mensenrechten)
 
10 september, 10.00 uur, 
Ter Coulsterkerk: + KinderNevenDienst
pastor A. Martens
Startzondag (zie p.7 en hiernaast)
m.m.v.Suzanne Leegwater
collecte: INLIA (zie p.8)
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. H.C. v.h. Maalpad, BoL
collecte: SKIN (zie p 8)
 
17 september, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
collecte: KiA WD Myanmar
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. B. Appers, Castricum
collecte: KiA WD Myanmar
 
24 september, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: Avondmaal
ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte:  KiA Syrië vredescollecte
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. R. Lock, Bodegraven
collecte: KiA Syrië vredescollecte
 
1 oktober, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: + KinderNevenDienst
ds. F.A.J. Heikoop, Harmelen 
m.m.v. One More Voice 
collecte: Kerk en Israël
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: De Bondgenoot
 
8 oktober: 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: Doopdienst
+ KinderNevenDienst
ds. H.C. v.h. Maalpad, BoL
collecte: R. McDonaldhuis Alkmaar
Protestantse Kerk Limmen:
ds. D. Nicolai, Limmen
collecte: Stichting Lerato

Gemeentezondag
Limmen
Op zondag 3 september vieren we
de gemeentezondag in Limmen.
Het thema is: de kleuren van het leven.
 
Na de kerkdienst m.m.v. de zang-
groep Just Men is er koffie en thee
met iets lekkers erbij. Daarna zijn er
verschillende workshops en we slui-
ten af met een gezamenlijke lunch
rond 13 uur.
U bent van harte uitgenodigd voor
deze dag en als u komt vragen we u
om zich op te geven bij Margreet
Denekamp: tel. 5052871 of via
margreetdenekamp@outlook.com
 
Wilt u iets lekkers bakken of meene-
men voor bij de koffie en thee, dan
kunt u dat ook bij Margreet opgeven.
 
Namens de voorbereidingscommissie,
Elleke Metz

Gegevens Limmen
www.pknlimmen.nl
Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl
Predikanten:
Ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
Ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
Kerkenraad:
Scriba: mw. D. v. Genderen
072-5053449; pglimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64
Diaconie:
mw. M. Denekamp 072-5052871
Bank: NL66RABO 0373 7382 18
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826
ledenadministratie@pknlimmen.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Gegevens Heiloo
www.pknheiloo.nl
Ter Coulsterkerk:
Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552
Witte Kerk:
Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo
Pastor:
A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)
Predikant: vacant
Kerkenraad:
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01
Diaconie:
   
 
Secr.: diaconiepknhei-
loo@outlook.com Bank:
Diaconie PKN Heiloo
NL85RABO0336470088
Ledenadministratie: 
mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl

Startzondag Heiloo
! Kijk voor het hele verhaal op

                   pagina 7 ! 
 
Programma startzondag 10 september 
- 10.00 uur Kerkdienst 
- Na afloop is er koffie met wat lekkers.  
- Na de koffie zijn er workshops rondom het
thema ‘Ga mee’. Variërend van creatief tot
muzikaal tot in gesprek gaan met elkaar.
- We sluiten af met een gezamenlijke lunch. 
  Wilt u iets meenemen voor de lunch?
Ik hoop op een inspirerende startzon-
dag, waarin we samen getuigen van
geloof, hoop en liefde en elkaar daar-
bij de hand reiken. Want we kunnen
het niet alleen.
Pastor André Martens

Zondag-autodienst-Heiloo:
Pieter Jan van Roon 06-36144828
Zondag-autodienst-Limmen:
Dick Nicolai: 072-7435166
bgg: Margreet Denekamp: 5052871
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Ginkgo biloba:
het blad van de vriendschap
 
Er zijn veel verbindingen tussen de natuur en ons gees-
telijk leven. Zo kunnen er veel gevoelens en gedachten
verbonden worden met bomen. Bomen komen vaak in
de bijbel voor als betekenisvolle beelden. In psalm 1 wordt
bijvoorbeeld de rechtvaardige mens vergeleken met een
boom:
 
        Hij zal zijn als een boom,
       geplant aan stromend water.
       Op tijd draagt hij vrucht,
       zijn bladeren verdorren niet.
      Alles wat hij doet komt tot bloei.
 
Vriendschap is ook een thema dat in de Bijbel regelmatig
aan de orde komt. De boom die bekend staat als het
symbool van de vriendschap is de Ginkgo biloba, de Ja-
panse notenboom. Ik ben slecht in het onthouden van
namen van bomen, maar weet wel dat er in mijn tuin een
Ginkgo staat. Het is een boom met bijzondere blaadjes,
langwerpig, met een inkeping in het midden. In het najaar
worden de blaadjes ervan prachtig goudgeel. Door de
Japanse bevolking wordt deze boom ginkyo (‘zilveren
abrikoos’) genoemd.
 
Toen ik in een aantal jaren geleden in Weimar was,
ontdekte ik de naam van die boom: Ginkgo biloba. De
soortnaam biloba komt van het Latijnse bi 'twee' en loba
'lobbig' en verwijst naar de vorm van de bladeren van de
Ginkgo. Carl Linneaus was de eerste die deze boom be-
schreef in 1771. Wie een heel oud exemplaar van deze
boom wil zien, kan terecht in de hortus botanicus van
Leiden, waar een ginkgo uit 1785 staat.
 
Ik hoop natuurlijk dat er onder de lezers enkele zijn die
meteen denken: o ja, dat is die boom van Goethe. Inder-
daad, Goethe schreef een prachtig gedicht over deze
boom onder de titel Ginkgo biloba, opgedragen aan de
voormalige geliefde.
Voor Goethe was het blad van deze boom met zijn bij-
zondere vorm het symbool van de vriendschap: men
weet niet of men het blad van de ginkgo moet beschrijven
als één blad dat zich in tweeën verdeelt, of als twee bla-
deren die een eenheid vormen. In de woorden van
Goethe:
 
      Dieses Baums Blatt, der von Osten
      Meinem Garten anvertraut,
      Giebt geheimen Sinn zu kosten,
      Wie’s den Wissenden erbaut,
      Ist es Ein lebendig Wesen,
      Das sich in sich selbst getrennt?
      Sind es zwei, die sich erlesen,
      Daß man sie als Eines kennt?
      Solche Frage zu erwidern,
      Fand ich wohl den rechten Sinn,
      Fühlst du nicht an meinen Liedern,
      Daß ich Eins und doppelt bin?

 
Van dit gedicht bestaat een Nederlandse vertaling van
Mimi Laman:
 
      Zie dit kleinood in mijn gaarde:
      boomblad uit de oriënt,
      siert met zijn geheime waarde,
      ingewijden wel bekend.
      Leeft het als een enkel wezen,
      innerlijk in twee gedeeld?
     Of vormt juist het uitgelezen
      tweetal één herkenbaar beeld?
     Langzaam rijpende ideeën
     werpen op die vragen licht.
     Voel je niet dat ik in tweeën
     eenling ben in mijn gedicht?
 
Dat ontdekte ik allemaal in Weimar, waar op pleinen en
in winkels stekjes van deze boom te koop zijn, en zo kreeg
de boom in mijn tuin voor mij alsnog een naam. Vanaf
nu is die boom voor mij verbonden met de naam van
Goethe, en met alles waar Goethe voor stond: beleving
van het goddelijke in de natuur, de verbinding van natuur
en cultuur, en het openstaan voor nieuwe culturen uit
verre landen.
 
Mijn tuin is na mijn bezoek aan Weimar niet meer dezelfde.
Geert Booij

Ginkgo biloba (1785) in de hortus in Leiden 
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Wij gedenken…..
Dolf Roman

Op 5 juli overleed in verzorgingshuis
De Cameren in Limmen Dolf Roman,
op de leeftijd van 88 jaar. Daarmee
verliest, in nog geen maand na Maar-
ten Krijt, de Protestantse Gemeente
van Limmen opnieuw een man, die
in de kerk een belangrijke rol heeft
gespeeld gedurende zijn leven. Hij
heeft de gemeente gediend als dia-
ken, als voorzitter van de kerkenraad
en kerkrentmeester. In belangrijke
mate heeft hij bijgedragen aan de
verbouw van wat nu Ons Huis is. En
ook bij de restauratie van de kerk is
hij intensief betrokken geweest. Zo
lang zijn gezondheid het toeliet, be-
zocht hij in grote trouw de zondagse
eredienst.
Zo leerde ik hem kennen: op zijn
vaste plekje, naast Aly Staring, bij wie
hij na het overlijden van zijn vrouw
Rineke, veel steun heeft ondervon-
den. Zoals hij zelf ook haar tot steun
geweest was, toen haar man Peter
plotseling stierf. Samen hebben zij
van de jaren die hun nog gegund
waren een mooie tijd proberen te
maken. En dat is in vele opzichten ook
zeker gelukt. In de laatste jaren, waar-
in het lichamelijk en geestelijk met
Dolf minder ging, is Aly hem trouw
tot steun gebleven tot het einde toe.
Hoe moeilijk dat soms ook voor haar
was, want de verwarring in zijn hoofd
maakte hem niet altijd aardig voor
haar. Met respect gedenken we haar
inzet.
Overeenkomstig de wens van Dolf
hebben wij zijn leven en sterven
herdacht in een kerkdienst op maan-
dag 11 juli in de kerk, die hem zo
vertrouwd was. Samen met zijn
dochter en zoon en met Aly hebben
we dat voorbesproken. Daarbij kon
het bijna niet anders, dan dat daarin
de woorden van Paulus uit Romeinen
8: 31-39 centraal zouden staan.
Woorden, die ik in het voorlaatste
bezoek aan hem, met hem had gele-
zen. Het zijn woorden, waarin Paulus
bijna struikelend probeert te zeggen
wat hij uiteindelijk in zijn leven als het
grote geheim van God en mensen
had mogen ontdekken: hoe onbegrij-
pelijk groot de liefde van God voor de
wereld, voor de mensen, is. Gods
liefde aan ons bekend gemaakt in en
door Jezus Christus, onze Heer. En er

is niets, helemaal niets dat ons daar-
van kan scheiden. Engelen niet,
machten niet, heden en toekomst
niet, hoogte en diepte niet, geen
enkel ander schepsel. Zelfs niet de
dood, want sterker dan de dood is de
liefde van God, die ons omgeeft en
draagt van eeuwigheid tot eeuwig-
heid; van voor dat wij geboren zijn
tot nadat wij zijn gestorven.
Van die liefde heeft Dolf in zijn leven
op vele zondagen mogen horen. Die
liefde heeft hem door alle moeiten en
zwaarten van het leven ook gedra-
gen. Aan die liefde vertrouwen wij
hem, nu hij gestorven is, toe. Mogen
de kinderen en kleinkinderen en Aly
daarin ook troost vinden.
Ds. Dick Nicolai

Wat waren mijn vrouw en ik blij ver-
rast met het prachtige boeket bloe-
men dat wij ter gelegenheid van ons
60 jarig huwelijk van u hebben ont-
vangen. Wij waren erg geroerd
omdat deze dag anders verliep dan
wij ooit hebben gedacht. Mijn vrouw
heeft namelijk een ernstige hersen-
ziekte waardoor ze niet meer mobiel
is, niet meer kan praten en 24 uur per
dag zorg nodig heeft. Dit is ook de
reden dat wij helaas gascheiden van
elkaar leven; zij in de Amberhof en ik
op ons adres in de Oudburgerlaan.
Gelukkig heeft ze nog het volle besef
van hetgeen om haar heen gebeurt
en heeft ze toch erg genoten van die
dag. Nogmaals onze oprechte dank,
het boeket was zeer welkom.
Hartelijke groet, Hermine en Theo Hess

Ook nu weer tijdens de hopelijk laat-
ste fase van herstel ben ik verrast met
een prachtige bos bloemen namens
de kerk van Limmen. Heel veel dank
voor de trouwe steun en warme be-
langstelling. 
Lies Koenderman 

Wat een verrassing! In juli werd ik ge-
opereerd aan mijn heup. Gelukkig is
alles goed verlopen. Meteen de vol-
gende dag werd ik verrast met een
prachtige bos bloemen van de kerk in
Heiloo. Dat heeft me, evenals de vele
kaarten zeker goed gedaan. Het voelt
erg goed zoveel steun uit de gemeen-
te te krijgen. Dankuwel!
Gerard Leegwater

KRAK! En toen was het been gebroken
van Christiaan (11), tijdens de pauze
op school bij een spelletje met klas-
genoten. De dagelijkse chemo's zijn
een paar weken gepauzeerd, en in-
middels is het gips eraf en is het bot
weer mooi aan het herstellen. Het is
Christiaan ook nog gelukt om mee te
doen aan het slottoneel van zijn
school, met gipsbeen op het podium.
Hij heeft zijn rol met verve gespeeld.
Wat hebben we veel lieve post ont-
vangen van u allen! Hartelijk dank.
Het afscheid nemen van de kinder-
nevendienst is nog even uitgesteld.
Hartelijke groet namens Christiaan, 
Marianne, Frans Willem, Charlotte Verbaas

Graag wil ik de kerk van Limmen be-
danken voor het mooie boeket dat ik
mocht ontvangen. Het lukt mij mo-
menteel niet om de kerk, waar ik al zo
veel jaren kom, te bezoeken. Maar ik
was erg verrast toen ik een prachtig
boeket thuis bezorgd kreeg. Tineke
en haar zoon kwamen dat brengen.
Ik hoop over een paar weken weer
naar de kerk te kunnen komen.
Hartelijke groeten van Toos Kleiberg

Bedankt!
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Durf te vragen
In het pastoraal-overleg-Heiloo zijn
we onder andere bezig met de vraag
hoe we bereikbaar kunnen zijn voor
onze gemeenteleden. Veel gebeurt
via mondeling contact, een appje of
een belletje. U kunt ons tegenwoor-
dig ook mailen.
En toch merken we dat niet iedereen
ons weet te vinden. Soms hoor ik dat
mensen denken dat ik het te druk heb
of dat anderen de aandacht beter
kunnen gebruiken of nodig hebben.
En dat is jammer. Want we willen er
voor eenieder zijn.
 
Daarom introduceren we de ‘Durf te
vragen’ kaart. In dit kerkblad is er voor
u al één bijgevoegd. Dat is een kaart
waarop u kunt aangeven waarover u
een vraag heeft. En zoals u daarop
kunt zien, dat kunnen meerdere on-
derwerpen zijn. U kunt de kaart invul-
len en dan in de speciaal daarvoor
gemaakte brievenbus doen. Deze
hangt in de omloop in de kerkzaal.
Wij zorgen dat deze brievenbus re-
gelmatig wordt geleegd en dat er
contact met u wordt gelegd.
Wij hopen dat deze kaart onze bereik-
baarheid nog verder zal vergroten en
bij u de schroom wegneemt om de
vragen te stellen die u bezighouden.
 
De ‘Durf te vragen’ kaart is gemaakt
door Marloes Hoekstein. Hartelijk dank!
 
Namens het pastoraal overleg,
pastor André Martens

teleden die samen met mij de dienst
willen voorbereiden. Het kost je een
bijeenkomst van een paar uurtjes en
daarna gaat het meestal verder via de
mail of app. Welk thema spreekt jou
aan? Er zijn al een aantal gemeente-
leden die zich opgegeven hebben
maar er is altijd ruimte voor meer.
 
Logo jaarthema
Bij een jaarthema hoort een logo. U
ziet hem bovenaan dit artikel. Een
Vader- en kinderhand onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Marinus Mooi-
weer schildert dit logo op een doek
en dat zal in elke themadienst te zien
zijn. In de startdienst zal Marinus het
logo verder toelichten.

‘Ga mee’
Startzondag Heiloo 10 september
We sluiten in het nieuwe kerkelijk jaar
aan bij het jaarthema van de Protes-
tantse Kerk Nederland: ‘Ga mee! Samen
getuigen van geloof, hoop en liefde’.
Met dit jaarthema worden we uitge-
daagd om samen op te trekken met
andere gelovigen en mensen van
goede wil. De gemeente wordt uitge-
daagd om contact te leggen met
andere christenen in de eigen omge-
ving en te verkennen hoe je samen
Gods liefde kunt leven.
Citaat van René de Reuver: "De kerk
van Christus is kleurrijker dan we denken.
Die diversiteit maakt dat het evangelie in
alle talen en alle culturen doorklinkt. Door
elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken
en de hand te reiken zijn we gezamenlijk
krachtige getuigen van Gods goedheid in
deze wereld."
Het jaarthema hebben we onderver-
deeld in 4 subthema’s. Deze komen
in 4 themadiensten aan de orde.
Hieronder ziet u wanneer:
Zondag 10 september startzondag:
Introductie jaarthema ‘Ga mee’.
Zondag 5 november thema ‘Bid mee’
Zondag 18 februari 2024: ‘Zing mee’
Zondag 26 mei 2024: ‘Doe mee’
 
Voorbereiding
Ik heb de dienst van de startzondag
voorbereid met twee gemeentele-
den: Marianne Deinum en Esther van
Roon. Samen hebben we stilgestaan
bij de tekst van de startzondag: Efe-
ziërs 3:18. En bij het jaarthema: Wat
betekent ‘Ga mee’ voor jou? Wat
wordt er van jou gevraagd? Wat
wordt er van de gemeente gevraagd?
Een inspirerend gesprek volgde. En
van daaruit hebben we de dienst van
de startzondag ingevuld.
Voor de volgende 3 themadiensten
ben ik op zoek naar andere gemeen-

 
Liturgische bloemschikking
In elke themadienst zal dit hart naast
het logo van het jaarthema staan. Ook
hier weer de kleuren blauw en rood.
U krijgt dan de kans om uw gedach-
ten, uw gebeden op een briefje te
schrijven en deze dan in het hart te
leggen. Waarna we alle gedachten
opdragen aan God. Het hart wordt
gemaakt door Esther van Roon.
 
Uitnodiging startzondag
In dit kerkblad vindt u onder andere
een uitnodiging voor de startzondag.
We willen u vragen, uitdagen om ie-
mand mee te nemen naar de start-
zondag. En daar kunt u deze uitnodi-
ging voor gebruiken. Om diegene
kennis te laten maken met wie wij zijn
als gemeente en hoe wij in deze tijd
kerk willen zijn. Maar ook hoe wij als
kerk onze ramen open willen zetten
naar buiten.
 
Programma 10 september: zie pag.4 
 
Pastor André Martens
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3 september: KiA Israël - mensenrechten
Jongeren in Israël hebben vaak wei-
nig kennis van de politieke en histo-
rische realiteit van hun land. Met een
speciaal onderwijsprogramma leert
mensenrechtenorganisatie Rabbis for
Human Rights jonge Israëli’s - vóór hun
verplichte diensttijd begint - meer
over mensenrechten en welke plek
deze in het jodendom hebben.
Ook zijn er ontmoetingen met leef-
tijdsgenoten, zoals Palestijnse jonge-
ren uit de Westbank of asielzoekers
uit Afrika. Zo leren zij op een nieuwe
manier naar hun landgenoten kijken.
 
 
Heiloo 10 september: INLIA
INLIA staat voor: Internationaal Net-
werk van Lokale Initiatieven met
Asielzoekers. Het is een netwerkor-
ganisatie van en voor geloofsge-
meenschappen die asielzoekers en
vluchtelingen in nood helpen.
INLIA is hét kennisinstituut op het
terrein van asielzoekers in nood. Als
expert en lobbyist is de stichting in
staat de belangen van die asielzoe-
kers én de samenleving als geheel te
behartigen. Zij doet dat door het
maatschappelijk, juridisch en me-
disch bijstaan van individuele asiel-
zoekers in nood, het actief onder-
steunen van lokale gemeenschappen
bij hun hulp aan 'vreemdelingen' en
door een gedegen, reële lobby voor
de rechtvaardige en menswaardige be
handeling van asielzoekers.
 
Limmen 10 september: SKIN
Samen Kerken In Nederland wil een
tastbare bijdrage leveren in het voor-
zien van de basisbehoeften van haar
lidkerken (1200 migranten en inter-
nationale kerken) te weten huisves-
ting, toerusting van leiders en het
betrekken van jongeren bij de Kerk.
Deze drie kerngebieden zijn essen-
tiële factoren voor de stabiliteit en
continuïteit van de christelijke ge-
loofsgemeenschappen. 

 
17 september: Kerk in Actie 
WereldDiaconaat - Myanmar
In het Zuidoost-Aziatische land My-
anmar helpt Kerk in Actie kwetsbare
groepen om op eigen benen te staan.
In 10 dorpen verwerken jonge moe-
ders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar
en slachtoffers van de gewapende
conflicten landbouwgewassen tot
consumentenproducten.
Ze verbouwen pinda’s om tot olie te
verwerken, of gember om te drogen
en te verkopen. Hierdoor groeit hun
inkomen en kunnen zij een mens-
waardig bestaan opbouwen. Kerk in
Actie ondersteunt hen met trainin-
gen en kleinschalige leningen.

Collectes bij de kerkdiensten

24 september: KiA Vredewerk Syrië
Meer dan 90% van de mensen in Syrië
leeft onder de armoedegrens, voor
meer dan de helft dreigt honger. De
oorlog in Syrië heeft een nieuw ge-
zicht gekregen: van militair geweld
naar een dramatische economische
crisis. Er is nauwelijks aan eerste le-
vensbehoeften te komen, laat staan
aan bouwmaterialen. Toch is het
herstel van kerken van cruciaal be-
lang voor de stabiliteit in het land,
omdat daarmee de sociale structuur
wordt hersteld. Om kerken in Syrië
hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie
het Herstelfonds opgericht: een sa-
menwerking van KiA en twaalf Syri-
sche kerkgenootschappen. 
Bij elk van de 76 gebouwen die opge-
knapt moeten worden of hersteld,
betaalt de eigenaar, bv de plaatselijke
kerkelijke gemeente, minstens 30%
van de kosten. De economische situ-
atie, sancties en koersdaling, zorgt
ervoor dat de bouwwerkzaamheden
langzamer gaan dan gehoopt. Maar:
herstel van de kerk betekent herstel
van de gemeenschap, en hoop voor
de toekomst!

 
Heiloo 8 oktober: 
Ronald McDonaldhuis Alkmaar
Als je ziek bent, wil je je ouders het
liefst zo dicht mogelijk bij je hebben.
En natuurlijk wil je als ouder je zieke
kind geen minuut alleen laten. Dank-
zij Ronald McDonald Huizen zijn ou-
ders altijd binnen een paar minuten
bij hun kind in het ziekenhuis. Een
veilig gevoel. Ook broertjes en zusjes
zijn welkom in een Ronald McDonald
Huis. Noodgedwongen verblijven
jaarlijks 6.889 gezinnen in een van de
Ronald McDonald Huizen. Geduren-
de de ziekenhuisopname van hun
kind vinden zij rust en een thuis in het
Ronald McDonald Huis.

 
Limmen 8 oktober: Lerato (=liefde)
De stichting werft geld voor de theo-
logie studenten (van de Verenigende
Gereformeerde Kerk van Suider Afri-
ka) en het Seminarie, gevestigd in
Pretoria. Het Seminarie, begonnen in
2003 zonder ook maar één Rand,
heeft inmiddels 118 afgestudeerde
predikanten aan de kerk geleverd en
wordt steeds meer gedragen door de
gemeenten van de VGK.
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Stichting 
 
 
Graag willen we u hartelijk danken voor de prachtige
bijdrage die we mochten ontvangen tijdens de zondagse
dienst in de Ter Coulsterkerk op 18 juni jl..
Met uw financiële ondersteuning wordt het mogelijk om
een fysiotherapeute en ergotherapeute training op maat
te geven aan een thuiswonend kind met een fysieke/-
mentale beperking. Het idee van dit zogenaamde mobie-
le team is dat kinderen in de afgelegen gebieden begeleid
worden omdat de ouders zelf geen mogelijkheid hebben
om hun kind naar de fysiotherapeute in de dichtstbijzijn-
de stad te vervoeren. Tijdens de sessies worden de ouders
getraind om zelf ook dagelijks de oefeningen te doen.
 
We hebben tijdens ons bezoek van mei j.l. met eigen ogen
gezien welke positieve ontwikkeling er is, waardoor hun
kwaliteit van leven met sprongen vooruit gaat.
 
Mede dankzij de opbrengst van uw collecte kunnen we
dit goede werk voortzetten én mogelijk uitbreiden.
Dank ook voor uw gastvrijheid!
Met vriendelijke groeten, Marleen Kramer (Secretaris)

Schoenendoosactie Heiloo
Wat kunnen wij doen voor een kind in armoede?
Een simpele schoenendoos omtoveren tot een kostbaar cadeau!
Hoe kun je mee doen? U kunt schoenendozen brengen,
spullen geven en/of cadeaupapier aanleveren om de
schoenendozen te versieren en te vullen.
Ook een financiële bijdrage is zeer welkom. Voor dit doel
staat er in de hal van de Ter Coulsterkerk een giften-bus
of u kunt o.v.v. "schoenendoosactie" een bijdrage over-
maken naar NL49 RABO 0327056983 t.n.v. S.M. Brouwer
de Koning.
 
Aanleveren kan vanaf 3 september iedere zondagmor-
gen van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmorgen van 9.30
tot 12.00 uur. Natuurlijk mag je ook thuis een doos ver-
sieren en vullen! Inleveren kan t/m 22 oktober in de Ter
Coulsterkerk of bij Fia Brouwer de Koning.
 
Benodigdheden:

• schoenendozen (H x L max 12  x 34 cm, b+l tussen 46-56 cm)
• 4 schriften
• 3 pennen
• gum
• puntenslijper
• set kleurpotloden
• 3 gewone potloden
• knuffel
• stuk zeep
• tandenborstel
• tandpasta
 
Informatie is te vinden op www.schoenendoosactie.nl
Zaterdag 7 oktober van 13.30 - 17.00 uur willen we weer
met jong en oud dozen versieren en vullen in de Ter
Coulsterkerk. Iedereen is van harte welkom!
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u bellen of
een WhatsApp bericht sturen naar Fia Brouwer de Koning:
06-20015929

Roadshow van de classis
Roadshow – de classis komt naar je toe
Steeds meer gemeenten krijgen te maken met een tekort
aan ambtsdragers. Hoe kun je met teruglopende be-
stuurskracht tóch voluit kerk zijn? Op je eigen dorp, in je
eigen wijk en als zelfstandige gemeente?
Bestuurlijk samenwerken kan helpen. Daarover gaan wij
als classis met alle gemeenten in gesprek. We bezoeken
daartoe alle 9 ringen met een Roadshow. We beginnen om
18.00 uur met een maaltijd en sluiten om 21.00 uur af. De
belofte is dat je verzadigd naar huis gaat: voldaan door
de maaltijd en vol hoop op kansen voor jouw gemeente.
Op 21 september zijn we in de ring Alkmaar. Om precies
te zijn: in de Ter Coulsterkerk in Heiloo. De kerkenraden
van Heiloo en Limmen hebben hier inmiddels een uitno-
diging voor gekregen. Wij hopen erg dat er van elke
kerkenraad tenminste drie mensen aanwezig kunnen
zijn. Wij denken in ieder geval aan de voorzitter en ten-
minste een lid van het college van kerkrentmeesters.
Daarnaast zijn natuurlijk andere ambtsdragers van harte
welkom.We hebben elkaar nodig, ook uw gemeente kan
niet gemist worden! 
Ds. Peter Verhoeff Ginkgo biloba in de herfst

9



Bomen knuffelen
Er was een tijd dat er wat schamper werd gereageerd op
prinses Irene toen zij vertelde over haar liefde voor
bomen. Ze knuffelde zelfs met bomen en voelde daarin
contact met de levende natuur. Ik vond het ook altijd een
beetje vreemd totdat ik zelf een keer tijdens een pelgri-
mage werd uitgenodigd een boom te omhelzen. Ik heb
toch maar mee gedaan. En ik moet zeggen dat het een
bijzondere ervaring was. Ik geloof dat ik iets voelde van
het wonder van dat levende hout die tot in de verste
uithoeken van zijn takken de blaadjes van water kan
voorzien.
 
Een tijdje later las ik het wonderlijke boek van de Duitse
boswachter Peter Wohlleben, Het verborgen leven van
bomen. Hij opent de ogen voor wat zich afspeelt onder
de grond: de wortelstelsels en schimmeldraden die
bomen met elkaar verbinden. Bomen zouden zelfs on-
derling communiceren en elkaar helpen en beschermen.
Maar in de natuur is het nooit alleen maar harmonie en
samenspel. Bomen ‘vechten’ natuurlijk ook onderling om
licht en water. Bomen roepen eerbied op vanwege hun
ouderdom, hun vruchten, schaduw en hout. Niet voor
niets komen we door de geschiedenis heen heilige
bomen tegen waaronder het bladerdak recht werd ge-
sproken, rituelen werden verricht of mensen werden
begraven.
 
Bomen in de bijbel
In het paradijsverhaal in het bijbelboek Genesis spelen
bomen een grote rol: de levensboom en de boom van
kennis van goed en kwaad (Gen. 2: 9). De levensboom
komt terug in het laatste bijbelboek Openbaring. De
bladeren van die boom brengen genezing aan de volken
(Openbaring 22: 2). We kennen de eiken van Mamre waar
Abraham zijn tenten opzet (Gen. 13:18). De olijfboom en
de vijgenboom doen dienst in de gelijkenissen van Jezus.
In het openingsartikel van dit kerkblad (p. 5) leest u dat in
de bijbel ook de mens soms wordt vergeleken met een
boom.

Sprekende bomen

 
Sprekende bomen
Ik las recent twee boeken waarin bomen spreken als
mensen. Zij verhalen van gebeurtenissen die ze in hun
lange leven hebben zien gebeuren en getuigen van de
mensen - geschiedenis. En daar vinden zij wat van. Hun
bespiegelingen zetten de lezer aan het denken. Mij in elk
geval wel. Het eerste boek dat ik wil noemen heet ‘de eik
was hier’. Het was in 2021 het kinderboek voor de maand
van de filosofie en is geschreven door Bibi Dumon Tak.
Ik vind het een heel goed boek voor volwassenen. Het
laat je nadenken over ons gehaaste leven en de drang
naar altijd meer en sneller ten koste van diepgang en
waardering voor het trage. Spiritueel en filosofisch door
de gedachten en observaties van de oude eik. Prachtig.
 
In andere boek dat ik wil noemen is het de vijgenboom
die vertelt. De oorsprong van de boom bevindt zich op
het eiland Cyprus. De boom is getuige van een geheime
liefde tussen een Turkse en een Griek die uit elkaar ge-
dreven worden door de burgeroorlog. De oude boom
sterft van ellende maar kan door een klein stekje, mee-
genomen naar Londen, toch het verhaal verder vertellen.
Elif Shafak schreef dit boek Het eiland van de verdwenen
bomen. Het laat je nadenken over het mooiste tussen
mensen, de liefde, en het verschrikkelijkste tussen men-
sen, een burgeroorlog. De boom lijdt mee, leidt je door
het donker van het leven naar een hoopvol vervolg. Beide
boeken raken aan levensthema’s en levensthema’s raken
aan waar het in geloofsverhalen ook om gaat: een weg
te zoeken naar het goede en temidden van alles wat het
leven schaadt.
Ds. Hanneke Ruitenbeek
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Monumentendagen
Zaterdag 9 en zondag
10 september openen
duizenden monumen-
ten in Nederland weer
hun deuren voor het
publiek tijdens de Open
Monumentendagen.

Levend erfgoed
Het is dit jaar twintig jaar geleden dat het UNESCO verdrag
voor de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is
gesloten en dat vieren we door het thema ‘Levend erf-
goed’ te koppelen aan Open Monumentendag.
 
Op 9 en 10 september 
staan de deuren van
het mooie kerkje in
Limmen weer open,
vanaf 12.00 uur.
 
Iedereen is van harte
welkom om dan een
kijkje te nemen in dit
prachtige monument aan de Zuidkerkenlaan in Limmen.

Najaar 2023

 Jubileumconcert
In maart 1973 werd de Cantorij opgericht. Het Liedboek
voor de kerken deed zijn intrede ter vervanging van de
oude psalmen en gezangen. Omdat er veel onbekende
melodieën waren toegevoegd moesten wij als gemeen-
te wennen aan zoveel nieuwigheid. De Cantorij werd in
het leven geroepen om met de gemeente de nieuwe
liederen in te studeren. Bij gelegenheid doen wij dat tot
op de dag van vandaag nog steeds al is in de loop der tijd
het repertoire uitgebreid met grotere zangstukken, zoals
wij o.a. in april van dit jaar de ‘Crucifixion’ van John
Stainer hebben uitgevoerd in de Witte kerk. 
 

Ter gelegenheid van ons
50 jarige bestaan willen
wij iedereen uitnodigen
om ons Jubileumcon-

cert bij te wonen. Medewerking zal verleend worden door
Suzanne Leegwater met zang en fluitspel en Janneke
Koetsier aan de piano.
Het Jubileumconcert onder leiding van Gerard Leegwa-
ter wordt uitgevoerd op zondagmiddag 22 oktober,
aanvang 15.00 uur in de Witte Kerk.
Samen met u allen, vrienden en oud leden van de Can-
torij willen wij er een feestelijk samenzijn van maken.
Ineke Peitsman - van Deijk

Een seizoen vol activiteiten!
Bij dit kerkblad ontvangt u het boekje van Rond de Waterput.
Het jaar in tweeën delen bevalt het ons prima: twee verschillende
boekjes, één voor het najaar en één voor het voorjaar. Hierbij dus
ons najaarsprogramma 2023 en tegen het einde van het jaar
verschijnt dan het voorjaarsprogramma 2024.
 
Dit najaar weer een breed oecumenisch aanbod van al-
lerhande activiteiten samengesteld op het gebied van
spiritualiteit en geloofsverdieping. Een programma voor
elk wat wils: exposities, lezingen, gezamenlijke maaltij-
den, muziekavonden en nog meer.
In het bijzonder attendeer ik u hier op de wandeling 'Sterke
vrouwen'door Amsterdam, waarvoor u zich kunt aanmelden
(zie pag. 7 in het boekje). En op de poëzie-verhaal-muziek-
avond door 'achterom' op donderdag 19 oktober in de Ter
Coulsterkerk.
 
Mocht er met de verspreiding van het boekje iets mis zijn
gegaan, dan kunt u het programmaboekje ook in de hal
van één van de kerken in Heiloo of Limmen vinden. En
alle informatie staat natuurlijk ook op de website:
www.ronddewaterput.nl
 
We hopen velen van u te ontmoeten op één van de ac-
tiviteiten. Namens 'Rond de Waterput', Ditje van Genderen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O.a in de agenda deze maand 
  5 sept. 1e bijeenk. Gespreksgroep Heiloo-Ypestein - zie blz. 2*
14 sept. 1e bijeenk. Het verhaal achter het verhaal - zie blz.3*
18 sept. 1e bijeenk. ‘Op adem komen’ - Buurkerk Egmond-B.
21 sept. 1e bijeenk. Samen Genesis lezen - Willibrordushuis
21 sept. 1e bijeenk. Gespreksgroep Heiloo-Oost - zie blz. 2*
   3 okt.  1e lezing    De Schepping in onze genen - Ter Coulsterkerk
* zie blz.x in het Rond de Waterput boekje najaar-2023
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Onder de bomen
 
Vrienden zijn het, bomen
die gesprekken met je voeren
je gedachten laten gaan
als hun bladeren
het licht laten schommelen.
 
Het zijn je vrienden, bomen.
Hun schaduw leggen ze
als een arm om je heen
als je alleen wilt zijn
en niet alleen wilt zijn.
 
                   Fetze Pijlman


